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De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV)
is in 1999 opgericht en is in principe al
leen vóór Unifillers, Dutchbatt en Dutch
Infantry Coy en hun familieleden. De NUV
heeft vijf kernwaarden genomen, die zij
de komende jaren wil uitdragen.
 
Saamhorigheid
De leden van de NUV hebben behoefte
om samen te komen om gevoelens, erva
ringen en kameraadschap te delen en
plezier te hebben. Dat doen zij door acti
viteiten als reünies, plechtigheden, de
filés, deelname aan bijzondere persoon
lijke activiteiten  (bijvoorbeeld een be
grafenis of een DIG uitreiking), de ALV en
kleinere activiteiten. Zij stralen daarbij
een ‘wij-gevoel’ uit van trots en professi
onaliteit. Dit versterkt de onderlinge
band en heeft een goede uitstraling naar
de buitenwereld.
 
Informatie
De NUV stelt zich tot doel om door mid
del van verbeterde informatie een bijdra
ge te leveren aan de saamhorigheid,
herdenking, belangenbehartiging en
representatie en de leden nog beter als
individu op de hoogte te houden van wat
er boven en rond hen gebeurt. Dat doen
we vooral door de website en de Dubbel
Vier. Daarnaast zijn de afgelopen jaren de
sociale media als Facebook en Twitter
een steeds grotere rol gaan spelen.
 
Belangenbehartiging en zorg
De positie van de Unifillers moet worden
versterkt door hun belangen op het
meest hoge niveau kenbaar te maken en
te verdedigen, de omgeving te beïnvloe
den, het uitvoeren van nuldelijnszorg en
het zorg dragen voor systemen en regel
geving die aansluiten op de belangen
van de veteraan. Kort gezegd: de NUV
komt binnen zijn mogelijkheden op voor
Unifillers. De mate waarin en de gebie
den waarop moeten telkens worden be
zien. Dat doen we door: lobbyen bij
onder andere de politiek, Defensie, het
Veteranen Platform, het Veteraneninsti
tuut, De Basis, gelijkgestemde vetera
nenorganisaties, het JWF, vfonds etc. De

houding van het bestuur is daarin betrok
ken, proactief, kritisch en non conformis
tisch.
 
Representatie
Om de belangen en uitstraling van de
Unifillers te optimaliseren zorgt de NUV
samen met haar leden voor een zo groot
mogelijke ‘footprint’ in Nederland, door
zoveel mogelijk contact met organisa
ties, partijen, mensen en coryfeeën. Door
deelname aan zoveel mogelijk activitei
ten die een positieve en nuttige uitstra
ling hebben (commando overdracht,
verjaardag van Libanon, Regimentsdag,
ceremoniële bijeenkomsten, erewach
ten, herdenkingen etc.
 
Herdenken
De Unifiller is er tot diep in zijn vezels van
doordrongen dat veel collega veteranen
het hoogste goed hebben gegeven voor
de vrijheid en hebben daar diep respect
voor. Dat willen wij ook tonen en bele
ven. Dit doen we door aanwezig te zijn
met een eenheid of delegatie, die respect
en trots uitstraalt bij die bijeenkomsten
die er toe doen.
 
Bestuursleden NUV
 
Voorzitter:  Yeb-Jan Joustra
voorzitter@unifilvereniging.nl
 
Secretaris:  Sjaak Duine
secretaris@unifilvereniging.nl
Irenestraat 9
4811 SB  Breda
Tel. 06-53356742
 
Penningmeester en ledenadministratie:
Sjak Neelen
penningmeester@unifilvereniging.nl
Ericalaan 16
6086 CV  Neer
Tel. 06-21535205
 
Lid bestuur (Merchandising en activitei
ten) Berry Diestelhof
merchandising@unifilvereniging.nl
tel. 0575-520435
 
Lid bestuur (ceremonieel en activiteiten)
Sjon Brands
activiteiten@unifilvereniging.nl
kafra721@hotmail.com
 
Lid bestuur (activiteiten): Hans van Lent
Nekaf56@gmail.com
Tel. 06-21245792
 

Commissieleden NUV
 
Redactie Dubbel Vier en sociale media -
Erik Kuiper
redactie@unifilvereniging.nl
Tel. 06-13375634
 
Sociale Media – Hans van Lent, Erik Kuiper
 
Ceremonieel – Erik van Till, Sjon Brands
 
Nuldelijnszorg en Sociaal Fonds – Cees
van Ingen, Sjaak Duine
 
Commissie van Beroep – Fred Krijnen,
Marvin Kuiper, Jan van Halen
cvb@unifilvereniging.nl
 
Webmaster www.unifilvereniging.nl
 
Bart van Lier, Pieter Mielen, Sjak Neelen
webmaster@unifilvereniging.nl
 
 
 
Foto voorpagina
27 juni 2015, Nederlandse Veteranen
dag. Het UNIFIL Meeting Point op het
Malieveld, feestelijk aangekleed vanwe
ge het lustrumthema '30 jaar na Libanon'
en de toekenning en uitreiking van het
Draaginsigne Nobelprijs (foto: Hans van
Lent)
 
 
De activiteiten van de NUV worden mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van
het vfonds.
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Adverteren in de Dubbel Vier
Ondersteun het werk van de vereniging
en adverteer in de Dubbel Vier. De Dub
bel Vier wordt niet alleen meer thuis door
de leden van de vereniging gelezen,
maar is steeds meer te vinden in openba
re en veteranengelegenheden.  Dat
maakt het nemen van een advertentie
des te interessant voor u/uw bedrijf. Laat
u informeren over de mogelijkheden via
redactie@unifilvereniging.nl en pen
ningmeester@unifilvereniging.nl
 
Aanleveren kopij en fotomateriaal
Graag ontvangt de redactie artikelen en
foto’s voor de Dubbel Vier. Bij het aanle
veren van foto’s: graag in voldoende
formaat in verband met de drukkwaliteit.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden stukken in te korten of om er
veranderingen in aan te brengen.
 
De artikelen in de Dubbel Vier hoeven
niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van
het bestuur weer te geven.
 
Overname artikelen
Overname van artikelen is toegestaan
met bronvermelding en toezending van
een exemplaar aan adres van de secreta
ris.
 
Inleveren kopij voor de Dubbel Vier
De deadlines voor de Dubbel Vier staan
vermeld op de website van de NUV.
 
De deadline voor Dubbel Vier 4-2015
is
 
22 november 2015

Van de voorzitter
 
Beste leden en lezers,
 
Op het moment dat ik mijn bijdrage schrijf voor onze Dubbel Vier word ik afgeleid
door een nieuwsbericht van NU.nl.
Het nieuwsbericht gaat over Zwarte Piet nav de uitkomsten van een onderzoek ge
daan door de VN Commissie Mensen van Afrikaanse Afkomst. De commissie heeft
recent een week lang Nederland bezocht en heeft nu haar conclusies gepresenteerd.
Eén van de onderzoekers is mevrouw Verene Sheperd, professor. Volgens haar draagt
het Sinterklaasfeest bij aan een "terugkeer van de slavernij" en blijkt dat blanke Ne
derlanders de gevoelens van mensen van Afrikaanse afkomst over Zwarte Piet niet
begrijpen. 
In dezelfde NU.nl, het nieuws over vluchtelingen, jong/oud en vooral heel, heel veel
kinderen. Miljoenen mensen op de vlucht voor Isis, in onvoorstelbaar grote doods
angst. Lopend, als verstekeling of per boot. Op zoek naar een Save Haven ergens in
Europa. Teveel van hen zullen nooit die plek bereiken; sterven door verdrukking,
stikken of verdrinken...
En wij...? En wij en de VN gaan weer verder met verhitte discussies (onze politiek
noemt dit 'dialoog') over 'Zwarte Piet'. Dit kan niet en is ook niet uit te leggen.
Hoe trots ben ik nog op mijn Blauwe Baret, mijn Draaginsigne Nobel en dat ik Neder
lander ben? 
 
De afgelopen periode zullen velen van ons het Draaginsigne Nobelprijs hebben
ontvangen, blij verrast door het feit dat eerder dan verwacht het Veteranen Instituut
(VI) dit per post kon versturen. Ook hebben al verschillende uitreikingen plaatsge
vonden en staan de komende periode ons een aantal mooie (de-)centrale ceremonies
én evenementen te wachten. U leest hierover meer in deze uitgave Dubbel Vier, onze
website http://www.unifilvereniging.nl en die van het VI http://www.veteraneninsti
tuut.nl en de Social Media. Wilt u geinformeerd worden, volg dan svp de berichtge
ving hierover.
 
Uitreikingsceremonie DI Nobelprijs ism met RI JWF te Havelte
 
Op zaterdag 21 november zal er op de Johannes Post Kazerne te Havelte door ons in
samenwerking met ons RI JWF een Uitreikingsceremonie plaatsvinden. Wij zijn er blij
mee en trots op dat RI JWF/43 MechBrig gastheer wil zijn en kijken uit naar deze
bijzondere ceremonie. Wij rekenen op een grote belangstelling, ook familie is wel
kom. Geeft u hier snel voor op. Ook hierover leest u meer informatie in de eerderge
noemde media.
 
Ik wens u veel leesplezier en hoop u binnenkort weer persoonlijk te ontmoeten!
 
Yeb-Jan Joustra
Voorzitter NUV
Majoor (r) der Infanterie
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Burgemeester van Ede Cees van der Knaap temidden van net met het Draaginsigne Nobelprijs
onderscheiden veteranen. Wings of Freedom, Ede, 22 augustus 2015. Foto Berke Cretier

Tijdens het vliegevenement 'Wings of Free
dom' reikte de Edese Burgemeester Cees
van der Knaap op 22 augustus 2015 het
Draaginsigne Nobelprijs uit aan 27 vetera
nen uit Ede, waarvan 26 Unifillers. Het
vliegevenement was een eerbetoon aan 70
jaar vrijheid. Erg toepasselijk om tijdens dat
thema en evenement het Draaginsigne
Nobelpijs voor de vrede uit te reiken.
 
Bij het werkbezoek van de Minister van
Defensie van 24 augustus aan KNGF Gelei
dehonden in Amstelveen reikte zij het
Draaginsigne Nobelprijs uit aan de daar
voor deze gelegenheid aanwezige drie Li
banonveteranen: Max Amson, Kees Tinga
en John de Roode.
 

Draaginsigne Nobelprijs - uitreikingen krijgen vorm
(Sjaak Duine, secretaris NUV)
 
Geachte NUV leden, in een samenwerking tussen het  44ste Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Johan Willem Friso
(RI JWF), het Veteraneninstituut (Vi) en de NUV is een plan opgesteld voor het uitreiken van het Draaginsigne Nobelprijs. Hier
onder volgt het bericht dat via allerlei kanalen vanaf 31 augustus is verspreid.
 
Uitreikingen Draaginsigne Nobelprijs krijgen vorm
Veteranen, die recht hebben op het Draaginsigne Nobelprijs voor VN-militairen, geven bij het aanvragen aan of zij het draagin
signe thuisgestuurd of uitgereikt willen krijgen. De eerste insignes zijn inmiddels per post verzonden. De Nederlandse Unifil
Vereniging (NUV), het 44ste Painfbat RI JWF en het Vi organiseren gezamenlijk een aantal uitreikingen.
De eerste grote uitreiking vindt plaats op zaterdag 21 november bij 44 Painfbat in Havelte.

Uitreikmomenten
In 2015 en 2016 worden uitreikingen georganiseerd op verschillende locaties. 
Op 12 december 2015 en op 2 april 2016 vindt er een uitreiking plaats bij het Vetera
neninstituut in Doorn. Op 28 september 2016 wordt het Draaginsigne Nobelprijs uit
gereikt op de Regimentsdag van 44 Painfbat RI JWF in Groningen.
Daarnaast hebben veteranen ook zelf initiatieven ontplooid en samen met hun oud
commandanten bijeenkomsten voor hun peloton georganiseerd.
 
Een aantal gemeentes heeft aangegeven een uitreikmoment te organiseren of het
Draaginsigne Nobelprijs uit te reiken op de gemeentelijke veteranendag. Het Vi at
tendeert alle gemeenten op deze mogelijkheid en ondersteunt waar nodig deze
uitreikingen.

Een actueel overzicht van de uitreikmomenten staat op de website van het Vi: veteraneninstituut.nl/uitreiking-nobelprijs. Dit
overzicht wordt aangevuld wanneer er nieuwe uitreikingen bekend zijn.
 
Wat houdt de uitreiking in?
Bij de uitreikingen bij 44 Painfbat RI JWF en het Vi starten we met een ontvangst, gevolgd door de ceremonie, waarin (oud)
commandanten van  44 Painfbat RI JWF het draaginsigne opspelden. Daarna is er gelegenheid om met elkaar na te praten met
een hapje of drankje. Bij de gemeenten ziet de uitreiking er waarschijnlijk anders uit; hier zal waarschijnlijk de burgemeester of
een wethouder het draaginsigne uitreiken.
 
Volgen er nog meer uitreikmomenten?
Dit is afhankelijk van gemeentes en de initiatieven die veteranen, u, of oud collega’s nemen. Iedereen kan een uitreiking orga
niseren, bijvoorbeeld met de oude eenheid en commandant. Dit kan, indien gewenst, in overleg met één van de Veteranen
Ontmoetingscentra of inloophuizen. Er is onder voorwaarden een financiële tegemoetkoming uit de Regeling Reünie Faciliteiten
mogelijk.
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Indien u een uitreiking wilt organiseren, verzoek ik u contact op te nemen met het Vi (zie contact gegevens onderin dit bericht),
zodat dit u kan ondersteunen met de voorbereiding van de bijeenkomst.
 
Postume uitreikingen
Het is ook mogelijk om het Draaginsigne Nobelprijs postuum te ontvangen voor nabestaanden (partner of familie) van overleden
veteranen.
 
Hoe kan ik mij aanmelden voor een uitreiking?
Veteranen en nabestaanden, die bij de aanvraag reeds aangegeven hebben het insigne uitgereikt te willen krijgen, ontvangen
van het Vi een e-mail met een link naar een digitaal aanmeldformulier. Met dit formulier maken zij hun interesse kenbaar voor
een van de uitreikmomenten.
Bij alle uitreikingen is er een grens aan het mogelijk aantal deelnemers. Het Vi probeert zo veel mogelijk aanmeldingen te kop
pelen aan het gewenste uitreikmoment. Een veteraan die gedecoreerd wordt, mag twee gasten meebrengen.Bij overinschrijving
geven we voorrang aan degenen die zich als eersten hebben aangemeld.
Op moment van uitbrengen van deze Dubbel Vier hebben bijna 2.500 veteranen aangegeven, dat zij het Draaginsigne Nobelprijs
willen ontvangen of uitgereikt willen krijgen.
 
Veteranen, die hun draaginsigne thuisgestuurd kregen, maar toch nog willen deelnemen aan een van de uitreikingen, kunnen
contact opnemen met het Vi en zich alsnog aanmelden voor een uitreiking. Zij nemen hun eigen oorkonde en insigne dan mee
naar de uitreiking.

Heeft u recht op het Draaginsigne Nobelprijs en wilt u dit ontvangen? Of bent u nabestaande en wilt u het draaginsigne aanvragen?
Ga naar veteraneninstituut.nl/nobelprijs/ en vul het aanvraagformulier in. Op het formulier geeft u aan of u het insigne thuisgestuurd
of uitgereikt wilt krijgen. Indien u voor uitreiken kiest, ontvangt t.z.t. van het Vi meer informatie.
 
Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Veteraneninstituut: 088 334 00 50 of info@veteraneninstituut.nl.
NUV leden kunnen natuurlijk voor vragen en advies ook terecht bij de secretaris van de NUV: secretaris@unifilvereniging.nl of
0653356742.
 
Voor alle duidelijkheid: er wordt veel geregeld voor hen die zich aanmelden. Als u een andere uitreiking dan bij JWF of het Vi wenst
(bijvoorbeeld gemeente, inloophuis of bij een organisatie voor veteranen), dan moet u zelf dat initiatief nemen. Ook als u wenst dat
uw commandant hem uitreikt. Het Vi en de NUV kunnen u hierbij adviseren.

Uitreikingen Draaginsigne Nobelprijs
 
Per afsluiten van deze Dubbel Vier editie zijn de volgende uitreikingsmomenten in
2015 bij de vereniging bekend:
 
12 september   reünie UNIFIL peleton met Gen-Maj. Hans van der Louw – Doorn
geen opgave hiervoor mogelijk
 
20 september   Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders – Vredesrit Roermond
SNVM: www.veteranenmotorrijders.nl
 
27 september   Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost – Regionale Veteranendag
Helmond
SVBZO: gerardvandeweijer@upcmail.nl
 
2 oktober            Dutch Military Veterans voor DMV leden - Doorn
DMV: www.dmv.veteranen.nl
 
21 november    44 Painfbat – Havelte
Vi/NUV: info@veteraneninstituut.nl  of secretaris@unifilvereniging.nl
 
12 december     Veteraneninstituut Doorn
Vi/NUV: info@veteraneninstituut.nl of secretaris@unifilvereniging.nl
 
Voor een actueel overzicht van uitreikingsceremonies raadpleeg de website van het Vi:
www.veteraneninstituut.nl/uitreiking-nobelprijs. Dit overzicht wordt steeds aangevuld
wanneer er nieuwe uitreikingen bekend zijn.
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Toespraak op Veteranendag 2015 ter gelegenheid van de medaille-uitreiking op het Binnenhof, door de Minister van
Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 27 juni 2015 te Den Haag.
 
Majesteit, Ridders Militaire Willemsorde,  veteranen, aangetreden militairen, dames en heren, jongens en meisjes,
 
Op 10 maart 1979 stapten ruim 800 blauwe baretten uit de Jumbo’s die hen naar Beiroet hadden gebracht. Nederlandse militai
ren van 44 Pantserinfanteriebataljon, Regiment Infanterie Johan Willem Friso. Het was de aanvang van hun deelname aan de
United Nations Interim Force in Lebanon.
Beter bekend als UNIFIL, de VN-vredesmissie die tot doel had om de orde en veiligheid in Zuid-Libanon te verzekeren en het
Libanese gezag in dat gebied te herstellen.

Minister van Defensie J. Hennis-Plasschaert
Foto: Ministerie van Defensie

Voor veel van de veelal jonge, dienstplichtige, militairen was het hun eerste vliegreis.
Sommigen hadden het idee gekregen dat het wellicht een ontspannen, plezierige
uitzending zou zijn. Daar op het vliegveld Beiroet werd het al snel duidelijk dat het
menens was. Wrakken van vliegtuigen en voertuigen. Kapotgeschoten gebouwen. 
Armoede.
 
Maar weinig militairen waren goed voorbereid op deze aanblik. En op datgene wat
volgde. Libanon stond in die jaren voor chaos en gevaar. De Nederlandse blauwhel
men zagen de waanzin van oorlog.
Intimidaties, gijzelingen en beschietingen. UNIFIL moest een buffer vormen tussen
de strijdende partijen,  gewapende infiltraties door hun gebied voorkomen en waar
nodig strijders ontwapenen.
Het mandaat was te beperkt om deze taak goed uit te voeren. In de praktijk kwam
de vredestaak neer op het uitvoeren van voertuig- en inzittenden-controles, bezetten
van waarnemingsposten en lopen van patrouilles.
Zweten en zwoegen. En daarnaast was er het subtropische klimaat met veel zon.

Hoge temperaturen, afgewisseld met zware regen, het ongewone voedsel, de hopeloze modder en de behoefte aan goederen
die nog niet beschikbaar waren. Er waren geen mobieltjes, er was zelfs helemaal geen telefonie. Communicatie ging vooral per
veldpost.
 
Van 1979 tot 1985 dienden ruim 9000 Nederlandse militairen in Libanon. Er vielen negen doden en meer dan twintig gewonden.
De Nederlandse blauwhelmen stapten als onervaren militairen uit dat vliegtuig. Maar keerden met veel levenservaring terug.
Gegroeid, verrijkt, maar sommigen met diepe krassen. Het conflict konden ze niet oplossen, maar de inzet van deze militairen
had wel degelijk effect. Vele infiltraties werden voorkomen. De lokale bevolking werd beschermd. En de militairen hebben ge
holpen bij het bouwen en inrichten van scholen, ziekenhuizen en weeshuizen. Ook na ruim 30 jaar is de bevolking van Zuid Li
banon nog altijd dankbaar voor de inzet van Nederlandse militairen.
Met de middelen en mogelijkheden die de militairen hadden, hebben ze het maximale kunnen doen. Er ontstonden vriend
schappen voor het leven. En eenmaal terug in Nederland beseften de militairen dat de manier waarop we hier kunnen leven een
waanzinnig groot goed is.
 
In 1988 is aan de veertien VN-vredesmachten, die in de periode van  1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs
voor de Vrede toegekend. Een prachtige waardering voor het werk van UNIFIL, maar ook voor de Nederlandse militairen die in
die tijd hebben deelgenomen aan  VN-vredesmissies in Egypte, Congo, Yemen, India en Pakistan en in Syrië en Jordanië. Als
erkenning voor al deze Nederlandse VN-veteranen heb ik dit jaar besloten een draaginsigne ‘Nobelprijs VN militairen’ in te
stellen. En ik vind het een enorme eer om vandaag het allereerste draaginsigne te mogen uitreiken aan de voorzitter van de
Nederlandse UNIFIL-vereniging, de Majoor Joustra.
 
De veteranen van UNIFIL noemen hun uitzending graag de ‘moeder aller missies’. En zeker, het was voor de Krijgsmacht de
eerste grote vredeshandhavende missie. Het vormde daarmee de opmaat voor de latere missies van de Krijgsmacht, waar het
gaat om opleiding, voorbereiding op de missie en zorg voor de militairen voor, tijdens en na de missie. UNIFIL heeft hiervoor de
basis gelegd. En dat was nodig ook.
 
Militairen worden ingezet in opdracht van de Nederlandse regering, de Nederlandse politiek. En we blijven dat ook doen. Omdat
wij in Nederland de overtuiging hebben dat wie een betere wereld wil, daar zelf actief aan moet bijdragen. Met woorden èn
daden. Hoe moeilijk dat vaak ook is.
Militairen gaan. Hoe lastig of gevaarlijk de opdracht ook is. Zij tonen enorme inzet. Nemen risico’s. En zij verdienen daarvoor
onze erkenning, onze waardering. onze zorg. De afgelopen decennia is hier - door velen - hard aan gewerkt. Zorg op maat. Voor,
tijdens en ná de uitzending. Anno 2015 staat het Nederlandse veteranenbeleid hoog aangeschreven. Dit alles betekent overigens
niet dat we dus klaar zijn. Onderhoud blijft nodig.  Veteranenzorg is en blijft mensenwerk. Maar ik zeg u dit: we blijven leren. We
blijven leren in het belang van onze veteranen. (...)



Algemene Leden Vergadering 2015 en verder
 
(Sjaak Duine) We hebben, denk ik, een goede ALV gehad en diverse andere ceremonies, bijeenkomsten en activiteiten. In de
vorige Dubbel Vier is daar al uitvoering op ingegaan.
 
Er valt mij toch wel een paar zaken op bij de ALV en andere bijeenkomsten en die wil ik delen. Wat mij ten eerste opvalt is de
goede sfeer. De verenigingsleden, die naar de ALV komen, vertegenwoordigen wel de harde kern die je ook bij allerlei activitei
ten weer terug ziet. Het zijn mensen van diverse posten, lichtingen, rangen en functies. Vaak zijn het mensen die elkaar niet
kennen uit Libanon, maar zo langzamerhand wel naar elkaar toegroeien. Die het dus leuk vinden om elkaar weer te ontmoeten,
hetzij bij de ALV, hetzij in Loenen, Havelte, Wageningen, de Veteranendag, regimentsactiviteiten en andere gelegenheden.
Langzaam schuiven we op van een vereniging naar een vriendenclub.

Het is dan ook mooi om te zien dat vergadering steeds korter
wordt, we zijn het over het algemeen wel met elkaar eens. Het
formele wordt steeds minder belangrijk. Er is wederzijds ver
trouwen en plezier. En de nazit wordt steeds gezelliger.
 
Opvallend is wel dat ik veel mensen heb ontmoet met proble
men in de privésfeer. Ziektes, overlijden, …, dit is het logische
gevolg van het feit dat we ouder worden.  Onze generatie is
afscheid aan het nemen van onze ouders, eventueel vooraf
gegaan aan een indringende periode van zorg. Onze kinderen
zijn de deur uit, of gaan dat in de komende jaren doen. Echt
scheidingen, onverwerkt UNIFIL verleden. Dit alles speelt een
rol bij velen.
Maar aan de andere kant ook veel mensen met een positieve
kijk op de toekomst, op de ervaringen en op elkaar. De saam
horigheid, het verleden, de kameraadschap en de mooie mo
menten die nog gaan komen, stimuleren velen binnen de NUV
om de schouders er onder te zetten en om bijeen te komen.
Dat is mooi en werkt aanstekelijk.

De 'nazit' van de Algemene Leden Vergadering 2014 in beeld, Unifillers
doen buiten een praatje pot. Plaats: Ermelo, Echos Home De Schakel

In de komende 10 tot 15 jaar gaan die NUV leden die nog werken, langzaam het arbeidsproces verlaten. Dat lijkt lang, maar voor
je het weet ben je op een punt gekomen dat het merendeel van de NUV-leden niet meer (fulltime) werkt. Daar moet je als bestuur
op inspelen. Daarom ontwikkelen we in de komende maanden een visie voor de komende 5 tot 10 jaar om klaar te zijn voor die
situatie.
Dan moet je ook antwoorden hebben over vragen als: hoe ziet het bestuur er uit, hoe kunnen we met moderne middelden nog
intensiever en sneller communiceren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen en hypes? Hoe kunnen we beter inspelen op ons
moederregiment, uitgaande van hun drukke programma en de vele personeelswisselingen? Welke activiteiten moeten we
ontwikkelen? Hoe werken we samen met andere organisaties? Welke faciliteiten bieden we onze leden? Hoe gaan we dit finan
cieren? Etc, etc. De ALV 2016 moet in het teken staan van de toekomst. Wij ontwikkelen beleid voor de toekomst en in de
tweede helft van 2015 gaan we dat doorspreken met de klankbordgroep, zodat we ruim voor ALV met een visie komen.
 
Op naar de toekomst!!

Huisvesting toen en nu
 
(binnengekomen bericht) Voor het oktobernummer is de redactie van Checkpoint op zoek
naar foto’s van toen en nu. Meer specifiek: foto’s van de huisvesting (zie foto), het sanitair,
het eten en de communicatie tijdens uw uitzending. Het de bedoeling is dat u foto’s op
stuurt die tijdens uw missie zijn gemaakt (en dus niet van de situatie nu in het uitzendge
bied). Door verschillende missies (van Nederlands-Indië tot Mali) naast elkaar te leggen,
ontstaat dan het beeld van Toen en nu. Een korte toelichting bij de foto’s volstaat (waar,
wanneer, wat is er te zien?). Digitale foto’s (minimaal 1 Mb) te sturen naar checkpoint@
veteranen.nu en afdrukken per post aan Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen.
Uiterste inzenddatum: 15 september a.s.
Janke Rozemuller
eindredactie Checkpoint
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Unifiller Wijnand van de Ree krijgt op het Binnenhof het Draaginsigne Nobelprijs opgespeld door Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
generaal Bart Hoitink tijdens Nederlandse Veteranendag 27 juni 2015. (Foto: Nederlandse Veteranendag, Media Centrum Defensie)

(Erik Kuiper en Sjak Neelen) Het werd een zonnige dag, Nederlandse Veteranendag 27
juni 2015. Deze dag zou in het teken staan van de eerste uitreiking van het Draagin
signe Nobelprijs en het lustrumthema ’30 jaar na UNIFIL Libanon’. Den Haag had zich
weer opgemaakt voor de alweer 11e editie van deze jaarlijkse Nationale Feestdag.
Voorafgaand aan het defilé werden duizenden en duizenden witte anjers uitgereikt.
Al bijna traditiegetrouw gebeurt dit door een aantal Unifillers en dat mag niet onver
meld blijven: door een aantal van hun kinderen. Dat gebeurt in eerste instantie al
vanaf 08.00 uur op het Haagse Centraal Station. Onvermoeibaar werden, samen met
personeel van de organisatie, aan treinladingen vol passagiers anjers uitgereikt. En
voordat het defilé van start gaat, gaan een aantal witte UNIFIL Nekafs langs de hele
route om van daaruit anjers uit te delen.
Honderden Unifillers waren op de uitnodiging voor Veteranendag afgekomen.

Unifillers Johan Gatsjadoerian en Henk de Wit
op de motor tijdens het defilé op Veteranendag

Witte UN Nekafs in de straten van Den Haag
bij het uitdelen van anjers langs de route

Het UNIFIL detachement in het Veteranendefilé was het grootste detachement van
de dag. Dat is al jaren zo, maar nu vanwege de lustrumviering al helemaal. In verschil
lende andere detachementen liepen ook Libanongangers mee, zoals bij de Bond van
Wapenbroeders, de Nederlandse Spoorwegen en het detachement van de politie.
Verder waren UNIFIL veteranen te vinden op de tribune en stonden ze her en der
langs de route. Een aantal reed mee in het defilé in het detachement Veteranen
Motorrijders, waaronder Helmut Hermans, Johan Gatsjadoerian en Henk de Wit. Zij
hebben deelgenomen aan de inmiddels jaarlijkse Veteranendag Motorrit en zijn in
groepen uit verschillende delen van het land naar Den Haag gekomen. Tijdens Vete
ranendag komt de hele groep bij elkaar en gaat het in een lange colonne vanuit
Zoetermeer richting Malieveld. Daar is de ontvangst, waarbij de motorrijders onder
de grote poort van Veteranendag rijden.

Nederlandse Veteranendag 2015
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Het detachement veteranen met het uitgereikte Nobelprijs-insigne
 
Draaginsigne Nobelprijs
 
Na de officiële opening van Veteranendag in de Ridderzaal
vindt op het Binnenhof een Medaille Parade plaats. Aan van
missie teruggekeerde militairen worden herinneringsmedail
les uitgereikt en er zijn een aantal bijzondere onderscheidin
gen. Dit jaar was er de eerste uitreiking van het in februari
ingestelde Draaginsigne Nobelprijs. De Minister van Defensie,
mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert, hield een toespraak en
las de beschikking voor. Er stond een 20-tal veteranen opge
steld, die het draaginsigne mochten ontvangen bij deze bijzon
dere gelegenheid. Het is toegekend aan militairen, die in de
periode 1956-1988 namens Nederland zijn ingezet in het kader
van VN vredesoperaties. Het 20-tal bestond vooral uit Unifillers,
van verschillende compagnieën, ex-dienstplichtigen en be
roeps, en over de hele periode van de Nederlandse bijdrage
aan UNIFIL bezien. Het was een mooie en eervolle ceremonie
in het bijzijn van Koning Willem Alexander. De insignes werden
opgespeld door de Minister, de Commandant der Strijdkrach
ten, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en Tweede Kamer
lid André Bosman. Na het verkrijgen van het insigne gingen
deze veteranen snel richting Malieveld om met een eigen de
tachement trots aan te sluiten in het Veteranendefilé.

Malieveld en defilé
 
Op het Malieveld was het voor UNIFIL veteranen een feest van
herkenning. Er was ruim ‘uitgepakt’ om invulling te geven aan
het lustrumthema ’30 jaar na UNIFIL’. Bijzonder was de UNIFIL
prefab, helemaal ingericht zoals dat in Libanon ook geweest is.
Elders in deze editie is te lezen hoe dat zo gekomen is. De witte
UN voertuigen stonden opgesteld rondom het inmiddels be
kende roadblock. De voorpagina van deze Dubbel Vier geeft
een goed beeld van hoe het er uit zag. Vele bezoekers zijn langs
geweest en hebben zich laten fotograferen in voertuigen of
met blauwe helm op.
Toen het tijd werd om op te stellen voor het defilé, werd pas
echt duidelijk hoeveel Unifillers er waren en gingen deelne
men. Iedereen werd hierbij verdeeld in deeldetachementen.
Bijna 100.000 bezoekers waren op het evenement afgekomen
en dat was te merken aan de drukte en het applaus langs de
route. Hoogtepunt van het defilé was het defileerpunt, waar Z.
M. de Koning het defilé afnam. Dan moet het goed lopen, en
dat deed het ook! Het publiek stond op dit punt rijendik. Het
geheel zag er indrukwekkend uit.
 
Merchandise UNIFIL Vereniging
 
Berry Diestelhof voert al jaren de webshop en stand namens de
vereniging. Met name de verkoop van nieuwe artikelen,
waarvan de basis is gelegd in 2014, is in 2015 opnieuw verder
uitgebouwd. Op Veteranendag 2015 wist hij de consument te
verleiden met nieuwe artikelen waaronder modelbouw, caps,
polo’s en de oude vertrouwde blauwe baret in de verkoop. Met
een geleend pinapparaat werden de laatste euro’s los geweekt
bij de UNIFIL veteraan. Op deze manier behaalde hij het
hoogste verkoop resultaat ooit gerealiseerd door de UNIFIL ver
eniging op een veteranendag.
 
Vrijwilligers
 
Een grote ploeg vrijwilligers heeft er vele uren in gestoken om
het allemaal mogelijk te maken, denk aan de NUV tent op het
Malieveld, de UNIFIL display, het uitdelen van anjers, de deta
chementscommandanten en de uitreiking van de draaginsig
nes. Hen zijn we grote dank verschuldigd.
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De Israëlische inval 1982
“Toen ik vrijdag de 4de juni vanuit Israël terugkwam van verlof,
werd mij op de post door de commandant gevraagd of ik wat
gezien had van Israëlische troepen bij de grens. Mijn antwoord
was, dat niet de vraag was of ze kwamen, maar wanneer. Over
en weer werd die dagen hevig geschoten, het vuur van de Ka
tusha raketten werd beantwoord met artillerievuur, trommel
vuur. Het ging allemaal over ons heen. Zondagochtend de 6de
juni werd het ineens stil, irreëel stil. Hierop is alarm geslagen.
Op het vrijgemaakte radionet kwamen vele berichten tussen
commandanten onderling. “Ze komen er aan” was op gegeven
moment de melding van Post 7-1. De inval was begonnen.”
 
Hans vertelt dat het rustig verliep zonder schotenwisseling.
Toen de spits van de Israëlische strijdmacht door het roadblock
van 7-18 heen was en het Nederlandse gebied verliet, werd er
ineens hevig geschoten met mitrailleursalvo’s. Hiervan ge
schrokken werd dit nader onderzocht. Het bleek dat na het
verlaten van het UNIFIL gebied de Israëliërs hun wapens testten
op schietklaarheid door middel van het afgeven van salvo’s. “Er
was niks aan de hand. Vanaf Post 7-1 heb ik toen verder de inval
gevolgd.”
 
Na de inval kwam het bericht dat Dutchbatt UNIFIL mogelijk
geëvacueerd zou worden via de Amerikaanse vloot. Dit werd
voorbereid, maar later afgeblazen. Na twee à drie weken in de
nieuwe situatie met de Israëlische bezetting bestond de moge
lijkheid dat Dutchbatt ingezet zou worden in het kader van
Peace Enforcing in plaats van Peacekeeping. Hiervoor werden
extra gevechtstrainingen gegeven en schietoefeningen ge
daan. Ook dit werd afgeblazen. Binnen het Nederlandse UNIFIL
gebied werden posten hergesorteerd en mensen overgeplaatst.
“Ons werk veranderde: er was een gigantische vluchtelingen
stroom gekomen. Zij leefden vaak in hutjes en primitieve ten
ten. Dutchbatt leverde ondersteuning door watervoorziening
en het aanleggen van noodwegen. Vooral ’s nachts waren we
bezig met het uit het gebied houden van de boys van Haddad.
Alle bewegingen moesten onderzocht worden.”

UNIFIL in de kijker - met Hans van Lent
 
Vanwege de uitreiking van de eerste Draaginsignes Nobelprijs en het lustrum ’30 jaar na UNIFIL Libanon’ op Veteranendag was
op het Malieveld extra aandacht voor UNIFIL als missie en haar veteranen. Het nagebouwde UNIFIL roadblock is al een bekende
verschijning. Dit jaar stond daarnaast een heuse prefab op het veld, helemaal ingericht zoals het toen was. Met foto’s van onder
andere motorcoureurs Wil Hartog en Barry Sheen en een kalender uit die tijd. Natuurlijk ontbraken aan de muur de afbeeldingen
van verschillende dames niet. Vanwege dit  lustrum waren verschillende muurtekeningen uit Libanon nagemaakt, hetgeen nog
een extra effect en herkenbaarheid gaf. Waar komt dit allemaal eigenlijk vandaan, het roadblock, de blauwe helmen, de voer
tuigen, de prefab, wie zorgt er voor die passende aankleding? Sommigen van ons zullen denken dat ‘Defensie’ daarvoor gezorgd
heeft. In ieder geval is het niet uit de lucht komen vallen. Tijd om hier voor Dubbel Vier achteraan te gaan.  
 
Dan kom je algauw terecht bij Unifiller Hans van Lent. Hans heeft van 17 maart tot en met 29 september 1982 in Libanon gediend
bij de C-cie, in de rang van Tweede Luitenant (KVV) en met als functie Pelotonscommandant voor de posten 7-22, 7-17 en 7-7a.
Tegenwoordig is Hans bestuurslid van de UNIFIL Vereniging. Over Libanon zegt hij: “We hebben nuttig werk gedaan en gezorgd
voor een periode van rust. Er waren vele mooie momenten met de plaatselijke bevolking en de  vluchtelingenstroom van na de
Israëlische inval van juni 1982. In het besef dat we een druppel op een gloeiende plaat waren, die door onze aanwezigheid en
optreden minder gloeiend is geweest.” Hij kijkt positief terug op zijn Libanontijd en heeft de onderlinge kameraadschap als een
groot iets ervaren. Over de kwestie Libanon en UNIFIL zegt hij: “Als ik alles had kunnen oplossen en de wereld had kunnen verbete
ren, dan hadden ze me Gandhi genoemd.”

Hans van Lent, C-cie in Libanon in 1982, achter een rookgordijn

UNIFIL op display
 
De display op het Malieveld, hoe is dat zo gekomen? Wanneer
ben je actief met UNIFIL Libanon aan de slag gegaan? Hans: “De
eerste keer was in 2001/2002, het eerste contact met mijn pe
loton. In 2008 was een eerste compagnie reünie C-cie, met een
opkomst van ongeveer 50 %.
In 2009 kocht ik uit hobby oogpunt de UNIFIL Nekaf 1047, een
van de drie originele Nekafs die in 1983 over de weg vanuit
Libanon naar Nederland is teruggereden. In 2009 is de 1047
helemaal gerestaureerd.”
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De drie Nekafs, waaronder de UNIFIL 1047, die in 1983 vanuit Libanon
zijn teruggereden naar Nederland. (Foto: Thomas Milo)

De in 2009 gerestaureerde Nekaf 1047 op de thuisbasis in Arkel, temid
den van de UNIFIL prefabs 13 augustus 2015

Vanaf dat moment is de Jeep ingezet bij kleine evenementen,
reünies, bijeenkomsten en bij ‘trouw en rouw’. Er kwamen in
het land meer privé authentieke legervoertuigen bij evene
menten, de DAF’s YA126, YA328 en YP408. Hieruit is de Vrien
denkring Legervoertuigen ontstaan. Zij worden met regelmaat
gevraagd om bij evenementen op te komen draven.
 
“Op een gegeven moment kwam de realisatie dat we niet alleen
met voertuigen naar buiten toe moesten, maar dat ook de
aankleding belangrijk was. Het uitstralen van UNIFIL als missie,
voor de herkenbaarheid van haar veteranen en om de aandacht
van het grote publiek hierop te vestigen. Mijn verzameling
begon te ontstaan.” Als eerste werd naar aanleiding van foto’s
uit Libanon het UNIFIL roadblock vervaardigd (2010), met als
vereisten: demontabel en vervoerbaar zijn. De bij het roadblock
horende zandzakken zijn vanwege gewicht gevuld met hout
snippers. “Er kwamen aanvragen voor meerdaagse evenemen
ten, zoals Bridgehead te Bussum. Ik heb boogtenten aange
schaft, zodat overnachting ter plekke mogelijk werd. In een
authentieke setting, compleet met veldbedden. Dat werd weer
gecompleteerd met de aanschaf van een originele werkende
veldkeuken, waarmee zelf maaltijden bereid werden.”
Als men kijkt naar de deelname van UNIFIL aan het Bevrijdings
festival 5 mei Wageningen, dan is dat gegroeid van een aantal
witte voertuigen geparkeerd in een grasperk naar een volledi
ge UNIFIL compound in een aparte hoek, met roadblock,
voertuigen, slagboom en genoemde tenten, de bijbehorende
juiste kleding en een goede uitstraling.

“Er kwamen steeds meer aanvragen, lokale, regionale vetera
nendagen, reünies, familieuitjes. De groep vrijwilligers die
omwille van het ouwe-jongens-krentenbrood-gevoel mee
gingen werken, groeide almaar. Mooi voorbeeld is de grote
UNIFIL reünie in oktober vorig jaar, toen we naast de UNIFIL
reüniedag van zaterdag vanaf dinsdag al in Soesterberg in actie
waren en onder andere koffie en maaltijd hebben verzorgd
voor personeel (200 man) van bouwbedrijf Heijmans. De for
mule is succesvol gebleken en is toegevoegd aan het bestuur
van de vereniging, eerst als commissie, later in de vorm van een
bestuurslid evenementen.” Voorbeelden van die aanvragen
zijn een dubbele ‘boeking’ op 12 september a.s., waarbij acte
de presence wordt gegeven bij het Duikevenement van Disco
very Divers te Reeuwijk en tegelijkertijd bij de Open Dag van
de Veteranen Oost-Nederland te Doetinchem. “Dit kan niet
zonder de steun vanuit het bestuur, de Vriendenkring Leger
voertuigen en vanuit de groep vrijwilligers, op wie een beroep
kan worden gedaan. Steun wordt daarnaast ontvangen van de 
Afdeling Rekwisieten van Defensie.”

Unifiller Hans van Lent in gesprek met Commandant der Strijdkrachten
Generaal Tom Middendorp tijdens Wageningen 5 mei 2015

Veteranendag 27 juni 2015
 
Vanwege het lustrum werd gevraagd om ruimer UNIFIL uit te
beelden op het Malieveld. Het idee werd geboren om een in
gerichte prefab neer te zetten, om het beeld van leven en
werken in Libanon nog completer te maken. De organisatie van
Veteranendag kon hier weinig in helpen. Hans: “Ik heb een
prefab op de kop weten te tikken voor zo’n 600 euro. Met hulp
van diverse Unifillers is die opgeknapt in de weken voor 27 juni.
Hij werd ingericht met authentieke spullen uit mijn eigen in
middels steeds verder uitdijende verzameling, waaronder
bedden en PSU kasten. Het vervoer naar en van Den Haag was
nog een uitdaging. Voor de aankleding werden verder replica’s
gemaakt van muurtekeningen uit Libanon. Dank ben ik in dit
geval verschuldigd aan onder andere Henri Clausen, Henk van
Erp, Frans  Bos, Theo van Delft en Erik Kuiper. Vele uren vrijwil
ligerswerk zijn in dit deelproject gaan zitten. Maar laten we alle
andere vrijwilligers niet vergeten, die al vanaf woensdag voor
Veteranendag op het Malieveld aan de gang zijn geweest om
het geheel er goed uit te laten zien.”
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Een deel van de groep vrijwilligers bezig met de finishing touch van de
prefab voor het Malieveld Arkel, juni 2015

Het resultaat: de inrichting van de UNIFIL prefab, met de nodige details.
Den Haag, Malieveld, 27 juni 2015

“Terugkijkend heb ik een mooie dag gehad” aldus Hans, “het is
goed verlopen. Ik ging met een tevreden, goed gevoel naar
huis terug, ik heb het naar mijn zin gehad.” Rondom de UNIFIL
display werden verschillende reacties opgetekend. Voor Unifil
lers was het ‘een warme thuiskomst’. Het publiek was heel
geïnteresseerd. Vaak zijn zij onwetend van wat we gedaan
hebben en hoe het was. Zij horen reële verhalen van veteranen,
zonder opsmuk of aandikken. “Oh, dat wisten we helemaal niet”
is meerdere malen als reactie gehoord. Dat geeft een goed
gevoel, erkenning en waardering.
 
Thuis
 
De prefab is weer terug op het terrein van Hans’ eigen bedrijf
in Arkel. Daar staat al een tweede grotere unit (of prefab). Die
wordt nu opgeknapt, water en elektra zijn al aangesloten. Het
is de bedoeling dat beide prefabs een soort museum gaan
vormen, tevens een plek voor Unifillers om samen te komen,
waar spullen van de merchandise te vinden zullen zijn en de
voorraad aan ‘oud-groen’ tenues.

Er is nog veel werk te verrichten, aan schilderwerk, laminaat
leggen, de inrichting, waarbij helpende handen welkom zijn.
 
Hoe zie je de toekomst van de optredens in het kader van
UNIFIL?
 
“De realiteit is: wij Unifillers zelf worden steeds ouder, het ‘werk’
wordt zwaarder. Mijn hoop is eigenlijk dat een groep jonge
mensen het op gegeven moment overneemt, als re-enact
ment, die het uitdragen van UNIFIL als missie op een correcte
wijze wil voortzetten. Wij kunnen hen bijstaan met voertuigen
en ander materieel, om zo ons steentje te blijven bijdragen.”
 
Geïnteresseerd? Wil je zelf ook een keer de handen uit de mouwen
steken bij het verder opknappen van de prefabs? Neem contact op
met Hans van Lent voor de mogelijkheden. Of neem een kijkje te
Arkel. 
 
(foto's bij dit artikel tenzij anders aangegeven van Hans van Lent
en Erik Kuiper)
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Vrijwilligers gezocht
De toename aan evenementen, het beslag dat dit legt op de
huidige groep vrijwilligers, maakt dat we op zoek zijn naar 2 of
3 Unifillers, die het leuk vinden in hun vrije tijd ondersteuning
te bieden bij het organiseren van evenementen. Bij voorkeur
voor langere tijd, waarmee ervaring wordt opgedaan. Er zijn
grote evenementen, als Veteranendag en Wageningen. Daar
naast zijn er kleine lokale en regionale evenementen.Dit jaar en
aannemelijk ook volgend jaar zal er nog meer beroep op UNIFIL,
de voertuigen en de display gedaan worden, vanwege de ver
schillende uitreikingsceremonies Draaginsigne Nobelprijs door
het hele land. 
Dat wordt teveel om dat allemaal in handen van één persoon
binnen de vereniging te laten. Vandaar dat we op zoek zijn naar
enthousiaste en serieuze vrijwilligers. Vele handen maken im
mers licht werk.  
 
Aan werkzaamheden voor deze vrijwilligers moet je denken
aan: contacten leggen en onderhouden met aanvragers als
gemeenten, het maken van afspraken, vaststellen welk budget
is er, en verder welke vrijwilliger beschikbaar is om te helpen.
 
Wat is er voor nodig?
- leiderschap
- organisatietalent
- improvisatietalent
- goede contactuele eigenschappen
- doorzettingsvermogen
 
Bedenk dat het bij organiseren van evenementen gaat om de
communicatie vooraf, de voorbereiding, het klaarzetten ter
plekke, de dag(en) van het evenement en het weer afbreken en
opruimen. 
Veelal zijn hier al draaiboeken voor.
 
Het kost uren vrije tijd, maar het is ook belangrijk en tegelijk
dankbaar werk. Lijkt het je wat? Neem eens contact op met
Hans van Lent (06-21245792 of Nekaf56@gmail.com) 

De UNIFIL display tijdens Bridgehead Bussum, 2013
 

Tenuen (de laatste keer??) 
 
(Sjaak Duine) Laten we niet gaan zeuren, maar wel een harte
kreet geven. In de afgelopen jaren hebben we een enorme “
professionalisering” gezien bij NUV leden, die in oud groen en
oud DT deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Mijn compli
menten hiervoor. Het voordeel van dit gedrag is dat we bij di
verse instanties (Commandant Landstrijdkrachten, Ministerie
van Defensie, Veteranen Platform, Stichting Nederlandse Vete
ranendag, ..) ook gezien worden als een professionele organi
satie en niet worden gezien als een losgeslagen bende struik
rovers met kerstversieringen. Dit helpt enorm in de samenwer
king met die organisaties. Toch nog wat kritische opmerkingen
om over na te denken.
 
Circa 95% van de korporaals in Libanon waren dienstplichtig
korporaal, die het nooit hebben gebracht tot korporaal der
eerste klasse. Alleen beroepskorporaals en korporaals KVV en
TS kregen na jaren de dubbele streep. Toch lopen vele van onze
korporaals met een dubbele streep. Hebben die strepen
spontaan gejongd in de plunjebaal of in de klerenkast?? Is er

een soort celdeling geweest??
Soldaten der eerste klasse
kregen in Libanon een en
kele rode streep. Nu loopt
een deel van de NUV leden
met de nieuwe dubbele
soldaten streep. Een rang
onderscheidingsteken dat
pas in de negentiger jaren
is ingevoerd. Is die dubbele
streep besmettelijk na con
tact met jongere veteranen??

 
Het V-teken (veteraneninsigne of veteranenspeld) is bedoeld
voor op civiele kleding en niet voor op uniformen. Kennelijk is
het uniform voor sommigen onvoldoende om het veteraan zijn
uit te drukken. Moeten we hen dus ook maar gaan uitrusten
met VN-blauwe zwaailichten?
 
Wij als bestuur doen er alles aan om Unifillers en hun partners
te voorzien van de nodige kentekens van erkenning. Denk maar
aan de Zilveren Roos en het Draaginsigne behorende bij de
Nobelprijs. Maar ook aan de oorkonde van de Wateler Vredes
prijs en de verenigingsbadge. Het zou voor ons als bestuur ook
een vorm van erkenning zijn  als onze leden zich  houden aan
de spelregels.
 
Wie de schoen past, ….

Tenue regeling NUV
Kijk voor meer informatie op de website van de vereniging
www.unifilvereniging.nl bij het kopje Tenue regeling NUV.
Daar wordt e.e.a. uitgelegd over tenue en recht/draagwijze
van onderscheidingen en insignes.
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'GEA':
DAF YA-328 UNIFIL 3126, ingedeeld bij de Ststcie 44 Painfbat,
later de V57 van de Verzorgingscompagnie te Haris. Gert van
der Laan (10 maart-21 november 1979 Sergeant. Bevo StStcie
Haris) stuurde de foto in. Deze 328 is GEA genoemd naar de
vriendin van de vaste chauffeur van de dikke Daf. De foto is
gemaakt medio 1979. "Deze DAF werd door mij veel gebruikt
voor lokale ritten naar de wasserij, gelegen een paar kilometer
buiten Haris. Ook reed ik soms om de chauffeur te ontlasten
naar Akko in Israel met sergeant 1 Leo Hermsen om levensmid
delen te halen, alsmede op zondag vaak naar de grens met Is
raël, Rosh-a-nigra, met verlofgangers van de Vzgcie, die een
paar dagen verlof gingen doorbrengen in Tel-viv."
 
Naar aanleiding van de inzending van de foto van GEA reageer
de Willem Oostveen. Hij was in 1979 de vaste chauffeur van
deze bak en heeft de naam van zijn toenmalige vriendin er op
geschilderd. Oorspronkelijk droeg de DAF YA314 UNIFIL 3100
de naam GEA, maar die werd na ongevalschade buiten gebruik
gesteld. Het naamplaatje werd overgezet naar de 328 met
kenteken UNIFIL 3126. Willem stuurde twee foto's mee bij zijn
reactie. Eén daarvan laat de oorspronkelijke 3100 zien, de ander
zijn opvolger de 3126 in een minder fortuinlijke situatie. Gert
herinnert zich dit incident in 1979 goed. "In een bocht werd aan
de kant een grote steen geraakt, waardoor de 328 van de weg
en het talud af raakte en op zijn zij terecht kwam. Gelukkig is
dit voorval voor de inzittenden goed afgelopen."  
 

UNIFIL 'Nose art'
In de vorige Dubbel Vier deden we een
oproep tot inzenden van foto's van Ne
derlandse UNIFIL voertuigen, die gedu
rende een bepaalde periode met een
naam er op hebben rondgereden. Deze
oproep hebben we onlangs een keer
herhaald op de Facebook pagina van de
vereniging.
 
De reacties hierop geven we weer in deze
editie. Dank aan alle inzenders voor hun
gewaardeerde bijdrage. Mooi te zien dat
verhalen van toen zo weer tot leven
komen. Getriggerd door deze pagina? Je
reactie blijft welkom via redactie@unifil
vereniging.nl. Zorg bij het inzenden van
foto's voor voldoende kwaliteit/formaat.

‘PRIMERA SENORITA TERE’:
YP408 Paostcie UNIFIL 4334 Van Jos Korner ontvingen we deze foto van de YP met
kenteken 4334, een van de TOW YP's van Post 7-8, de CP Paostcie. "U vroeg om foto's
van UNIFIL wagens die een naam kregen. Op Post 7-8 Heavy Weapon Town 1980
hadden wij deze YP getatoeëerd.  Ze heette PRIMERA SEÑORITA TERE. Waarschijnlijk
zo genoemd naar aanleiding van het optreden van Babe".
 
Wat precies de naam TERE inhoudt of betekent, is niet bekend. Reactie hierop is altijd
welkom. Opvallend aan de foto is het grote opschrift van de naam, waarbij de letters
UN zijn vervallen. Mogelijk een aanleiding voor de leiding om het beschilderen van
voertuigen aan banden te leggen.
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'GREETJE':
n.a.v. deze foto in de vorige editie reageerde Albert Sloetjes. Het gaat inderdaad om
de Nekaf van de plv CC van de Paostcie, 4-9 Echo. "Ik zat tegelijk met hem op post
7.8, ik was vuurregelaar van het mortierpeleton en eveneens op die post gestatio
neerd. Wij waren de eerste aflossing; we vertrokken op 1 augustus 1979 vanuit Assen
naar Libanon. De foto die in Dubbel Vier stond is volgens mij gemaakt op Post 7-9 te
Siddiqine."
Greetje was de ‘verkering’ van 4-9 Echo "Hij was vol van haar. Na onze terugkomst
(eind 1979) is hij met Greetje getrouwd. Ik heb als amateurfotograaf de huwelijksre
portage verzorgd."

’t MUSKE’:
DAF YA-328 UNIFIL (vermoedelijk) 3119. De 328 waterwagen van de Paostcie in 1981, met vaste chauffeur Ton van Pol. Deze
waterwagen was in 1981 meer defect dan dat hij dienst deed. Ton van Pol is helaas in 2010 overleden. De foto hebben we ont
vangen van zijn weduwe Liet van Pol-Hensen. Op de andere foto MUSKE aan de trekstang van de takeldoos, 1981

‘HENNIE’:
DAF YF616 UNIFIL 3531: Van Frans Herrijgers ontvingen we de
volgende foto met reactie: “Ik zag een oproep op Facebook
over het aanleveren van foto's van voertuigen met een naam.
Hierbij een foto van "mijn" benzau 616 (UNIFIL 3531) met de
naam Hennie. Dit was (en is nog) de naam van mijn vrouw. De
periode dat ik daar zat was van november 1979 tot en met mei
1980.” Standplaats van de 3531 was Haris, behorend bij de BOS
pomp. 

‘MELANIE’:
DAF YP-408 UNIFIL 4380 Kees Tinga kwam met de volgende
reactie: "M'n albums doorbladerend kwam ik deze foto tegen.
Het gaat hier om Post 7.14B, op de achtergrond zie je oud-
Haris. Foto is genomen rond kerst 1979. Ik had geen idee dat
onze (staf)bak MELANIE heette. Dus weet ook niet naar wie deze
YP vernoemd is."

Ben je op zoek naar foto's van Nederlandse UNIFIL voertui
gen uit de periode 1979-1985? Neem eens een kijkje op de
website www.unifilcars.nl. Misschien heb je een aanvulling:
altijd welkom om de collectie compleet te maken.
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Tot slot van 'Nose Art' deze foto collage van Libanonfoto's, af
komstig van de website www.unifilcars.nl. De foto op het
vliegveld van Beirut in 1981 is van Marc Tempels, evenals de
foto van 'SMURF'. Gebroederlijk in Beirut staan naast elkaar
'KLUNGEL', 'TSJOECK', 'MONIQUE' en 'AKUH'. De makers van de
andere foto's zijn ons niet bekend. Opvallend is het opchrift op
de YP408 Dutch APC Counter Force. Rechthebbenden kunnen
zich melden, evenals diegene die meer informatie heeft bijv.
over achtergrond, tijd en locatie van de foto's. De foto's geven
een inkijk in de rijke geschiedenis van de Nederlandse bijdrage
aan UNIFIL Libanon. Reacties op redactie@unifilvereniging.nl



Loenen, Havelte, Middelburg en andere herdenkingen
 
(Sjaak Duine) Voor mij is 4 mei een belangrijke dag. Niet alleen uit een oogpunt van het ontmoeten van vele Unifillers, maar om
gezamenlijk stil te staan bij onze doden. De manier waarop de NUV het doet in Loenen krijgt veel waardering. Ook de Minister
was op de hoogte gebracht van ons defilé langs de graven van Uruzghan-gangers en langs onze vijf doden, die daar liggen
begraven. Ik ben altijd trots als ik weer diverse generaals zie, die zich hebben opgesteld om het defilé te zien. Dit jaar was er
onder andere de IGK. Als ik dan het detachement zie en de diverse hoge bezoekers, ben ik bijzonder trots.

Een minder puntje vind ik dat er steeds
meer kransen worden gelegd. Steeds
meer organisaties willen zich profileren.
We kunnen in Nederland kennelijk niet
vereend zijn bij het herdenken van de
doden. Ieder moet zich laten zien, door
het leggen van een eigen krans. De
mooiste dodenherdenking vindt ik die
op De Dam: strak, ingetogen, goede ti
ming en een beperkt aantal kransen na
mens de diverse groepen die Nederland
vertegenwoordigen. De meest slechte
vind ik die in Margraten: meer dan 100
kransen, zelfs van diverse middenstan
ders. Is een krans van de burgemeester
namens het dorp niet voldoende? 
 
We waren één in vechten, maar zijn dat
niet in herdenken.  Lange toespraken en
veel kransen maken een herdenking niet
mooier, integendeel. Ik heb in Loenen
iemand van de diverse vakbonden, die
een krans legden, er op aan gesproken.
Hij vond het eigenlijk ook wel vreemd dat
elke bond zijn eigen krans moest hebben.

Hij zou het bespreken. Ik ben benieuwd.
Maar ook van de zijde van veteranen kan
je het zien.Namens alle veteranen wordt
een krans gelegd door het Veteranen
Platform. Ook Dutch Military Veterans
DMV en Dutch Veterans Bikers Associati
on DVBA doen daar aan mee. Prachtig!!
Maar toch zijn er weer andere veteranen
clubs die hun eigen krans willen leggen.
Eigenlijk wel bizar en het maakt een her
denking nodeloos lang.
 
Misschien maar eens kijken hoe de Brit
ten dat doen bij Remembrance Day. Een
goed voorbeeld is die van ons Regiment
in Havelte. Zeker de moeite waard en een
mooi moment om te herdenken.
 
Omdat ik nu voorzitter ben van de Stich
ting Zeeuwse Veteranendag, ben ik na
Loenen niet naar Havelte gegaan, maar
naar Middelburg. Goed opgezet, strak
geregeld en met maar een toespraak:
door de Burgemeester. De bevolking
staat erin en halve cirkel omheen, wat het

knus maakt, meer “onze” dodenherden
king, dan die van B&W. Opvallend in
Middelburg: ik was de enige jonge vete
raan. Op Walcheren zijn er circa 750 ve
teranen waarbij naar schatting zo'n 250
jonge veteranen. Een deel daarvan was
natuurlijk naar een plaatselijke herden
king gegaan, maar dan nog was de be
langstelling in Middelburg wel erg matig.
En ik woon niet eens in Zeeland.
 
Brengt mij bij een vraag: Is 4 mei Doden
herdenking iets voor een beperkte groep
jonge veteranen? Ik ben er van overtuigd
dat de zichtbare  aanwezigheid van
jonge veteranen bij de diverse doden
herdenkingen enorm bijdraagt aan het
krijgen van respect, erkenning en waar
dering uit de maatschappij.
Als wij onzichtbaar blijven bij dit soort
herdenkingen, ebt erkenning langzaam
weg gelijk de oudere veteranen lang
zaam wegvallen.
 
Sjaak Duine

Agenda september
 
12 september:
Net voor de sluiting van deze Dubbel Vier bericht ontvangen: HET VETERANEN DUIKEVENT aan de Vinkeveenseplassen kan door
omstandigheden helaas dit jaar GEEN DOORGANG vinden! In Dubbel Vier 2-2015 hebben we over dit evenement bericht, en ook
in het nu gepubliceerde interview met Hans van Lent wordt het genoemd, maar het gaat dus niet door.

12 september:
OPEN DAG Stg. Veteranen Oost-Nederland, Stationsstraat, Doetinchem. Met als thema ‘Defensie en vervoer’ een
leuke en gezellige dag, met veel voertuigen, muziek, static display, klimparadijs en in samenwerking met het
Openbaar Vervoer Museum. Van 10.00 tot 17.00 uur. Info: www.svon.nl

18 september:
FAKKELDEFILÉ Bevrijding Eindhoven 18 september 1944. Verzamelen in Veteranen Inloophuis De Treffer, Eindhoven,
Smitsstraat 17. Geopend vanaf 13.00 uur. Vertrek vanaf De Treffer voor het defilé 18.00 uur. Zie het evenement op
de Facebookpagina van de UNIFIL Vereniging.
 

 
20 september
VREDESRIT Nederlandse Veteranen Motorrijders, Roermond, met uitreiking Draaginsigne Nobelprijs.
Info op www.veteranenmotorrijders.nl
 
27 september 
REGIONALE VETERANENDAG Brabant Zuid-Oost, Helmond. Info op http://www.stichtingveteranenbrabantzuidoost.nl/
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Welkom nieuwe leden

Johan Pool Ronn de Slegte

Rob Pels Remo Jonkers
Bas van der Esch Pierre Hagenbeek
Ruud Seen Gertjan Bart
Dirk van Dijk Hans Hogendoorn
Ton Kortekaas Marcel Souman
Johan van Groningen Leo Geijsen
Edwin Meulman Jan-Pieter Stam
Ron de Jong    

 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden en hopen dat zij zich snel 'thuis' zullen voelen in de UNIFIL vereniging.
 

 

Van de penningmeester
 
(Sjak Neelen) In de ledenlijst staan per deze editie 1181 leden. Er zijn 52 donateurs en gratis verstrekkingen (onze relaties en
Veteranen Ontmoetings centra). De teller van de opgave staat dus officieel op 1233.
Leden, die de contributie over 2015 nog niet hebben voldaan, krijgen geen Dubbel Vier totdat de contributiebetaling is bijge
schreven op onze rekening. Wie het aangaat: zorg voor een tijdige betaling van de contributie !
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Echos Home De Landing
Schaarsbergen is een militair historische
omgeving. In WOII heeft in dit gebied het
nodige plaatsgevonden, met name tijdens
de Meidagen van 1940 en de latere Operatie
Market Garden (1944). In 1953/1954 werd de
Oranjekazerne gebouwd. Tevens bevonden
zich hier de vliegbasis Deelen, de Lucht

macht opleidingen aan de LETS en de Koninklijke Kaderschool
Luchtmacht. Het is dus te begrijpen de in de omgeving gele
gerde militairen een “huiskamer” nodig hadden; een plek om
te ontspannen. Het voormalige PMT functioneert nog steeds,
zij het thans onder de naam ECHOS Home, “De Landing”. Tot
op de dag van vandaag vervult “De Landing” die huiskamer
functie, onder meer voor de militairen van de Luchtmobiele
Brigade, die voor een belangrijk deel op de Oranje kazerne is
gelegerd. Veel mag en kan hier; niets hoeft.
 
Ook als toerist, oud militair, veteraan of gewoon op doorreis
kan men bij “De Landing” terecht voor een lekkere kop koffie,
lunch of diner. Er is een ruime parkeerplaats en voor fietsers zijn
er mogelijkheden voor het (tussentijds) opladen van de accu.
Vanuit “De Landing” kan een bezoek gebracht worden aan een
aantal militaire musea die zich vooral richten op de geschiede
nis rondom WO II. Musea als het Airborne museum Hartenstein
en Bronbeek zijn op relatief korte afstand gelegen.
 
ECHOS Home “De Landing” heeft een samenwerkingsverband
met een tweetal musea in de directe omgeving. Te weten het
particulier gerunde Arnhems Oorlogsmuseum  ’40 – ’45 in
Schaarsbergen (www.arnhemsoorlogsmuseum.com) en de
Historische Collectie Grenadiers en Jagers (alleen op donder
dag geopend) op de Oranje kazerne (www.garderegimentgre
nadiersenjagers.nl). “De Landing” biedt als uitvalsbasis uitste
kende mogelijkheden om er een compleet dagje uit in Arnhem
van te maken. Voor groepen kan er een compleet verzorgd
arrangement geboekt worden bij “De Landing”, maar ook
maatwerk behoort tot de mogelijkheden. Ook kunnen er, bij
voldoende belangstelling, zogenaamde Battlefield Tours uit
gezet worden met medewerking van ervaren gidsen.
 
Kortom ECHOS Home
“De Landing” in Schaars
bergen heeft alles in huis
om de militair-histori
sche omgeving van Arn
hem te (her)ontdekken.
Het is een prima locatie
met een warm ontvangst
en de catering is van
goede, ouderwetse kwaliteit. Daarnaast is er altijd een luiste
rend oor voor de veteraan.
 
Voor meer informatie mail naar delanding@echos.nl  of bel
026-4430 487. U bent van harte welkom. Uw wensen vormen
de basis voor onze dienstverlening.
 

Adres: Deelenseweg 28, 6816 TS Arnhem.

Nieuws van de webshop
Van leverancier Artitec zijn nieuwe modellen binnengeko
men. Het betreft modellen van de DAF YA-126 in verschil
lende uitvoeringen, in de voor ons bekende UNIFIL uitmon
stering en met groot oog voor detail. De vrachtversie van de
YP is ook beschikbaar gekomen. De modellen zijn  vervaar
digd in schaal 1:87 of HO, gelijk de schaal van modeltreinen.
Verder in de webshop NIEUW een 'must have': een sleutel
hanger van een witte YP, die voor een paar euro te verkrijgen
zal zijn.

Hiervoor nog even geduld a.u.b.: de maand september is
traditioneel de maand dat de webshop wordt "aangeharkt
en opgeruimd". Vanaf woensdag 16 september a.s. 08.00 uur
kunnen weer bestellingen aangenomen en uitgevoerd
worden. 
Kijk voor info op www.unifilvereniging.nl bij de webshop
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99ste Vierdaagse van Nijmegen - UNIFIL Wandelgroep

(tekst en foto's Hans van Lent) Al tien jaar stond hij op mijn bucket list en nu de grote
stap genomen. Nauwlettend had ik in 2014 de belevenissen en verslagen gevolgd
van de UNIFIL Wandelgroep. Na met enkelen uit de groep gesproken te hebben heb
ik me in januari opgegeven. Het eerste, wat dan komt kijken, was het aanschaffen
van een goede uitrusting. Belangrijkste hierin is het kopen van goede schoenen,
model army boots. Na goed advies te hebben gekregen en diverse uitgeprobeerd te
hebben viel mijn keuze op de Meindl Performance. Na het maken van een trainings
schema begon in maart dan het lopen van de eerste kilometers.
Dat het niet alleen blijft bij de juiste keuze van je schoenen kwam ik al snel achter.
Het kiezen van sokken, ondergoed en andere kleding en uitrusting was een kwestie
van uitproberen tot ik de voor mij meest geschikte combinatie vond.

Tijdens de trainingstochten, welke in wisselende samenstelling
werden gelopen met andere leden van de UWG, begon ik
steeds meer plezier en gezelligheid er aan te beleven. Het is zo
gezellig met deze groep dat ik besloot om ook na de 4-Daagse
actief hier mee bezig te blijven. Leuke bijkomstigheid is dat
door de sportieve bezigheid ik ook meer energie kreeg in mijn
dagelijkse doen en laten. Dan klopt het misschien toch dat ze
zeggen dat “sporten goed voor lijf en leden is”. Uiteindelijk met
trainen, tot een goede week voor de 4-Daagse, er ruim 500km
op zitten.
Deze laatste week, voor het echte gebeuren, voelde ik toch een
soort gezonde spanning opkomen. Mijn uitrusting al enkele
dagen van te voren helemaal klaar gelegd en voor de zekerheid
nogmaals een keertje gecontroleerd.

Het was zover, maandag 21 juli. Het is 6 uur in de morgen als
de deurbel gaat. Ruud, ook een nieuweling wat betreft de 4-
Daagse, stond voor de deur om me op te halen. Om 07.30 uur
in Nijmegen op Kamp Heumensoord aangekomen waren we
redelijk onder de indruk hoe groots en goed alles daar geregeld
is. Alles basic, maar wel doordacht aanwezig. Onze slaapplaats
was in een tent, waar in totaal ruim 400 personen een bed
hebben in ruimtes met daarin acht stapelbedden, een tafel en
twee banken per ruimte.
 
In de loop van de morgen kwamen ook de andere leden van
de groep binnendruppelen. In totaal zouden we starten met
27 lopers en twee verzorgers op de fiets.
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Na mijn bed en mijn uitrusting in orde gebracht te hebben,
besloten we de middag verder te besteden aan een bezoek aan
de Nijmeegse binnenstad om ook iets mee te genieten van het
feestgedruis. Op het Koningsplein werd me door de oude rot
ten ook uitgelegd en gedemonstreerd waar nu eigenlijk die
stickers van de UWG voor dienden. Verbazingwekkend hoeveel
dames zo’n sticker op prijs stellen. Na een maaltijd en een
drankje rond een uur of 9 naar Heumensoord teruggekeerd.
Daar was het ‘iedereen verzamelen’ om de laatste instructies
voor de volgende morgen door te nemen. Trudy en Diaan
maakten gelijk van de gelegenheid gebruik om even de aan
dacht te vragen. Ze hadden voor iedereen een leuk en gepast

cadeau in de vorm van een gehaakt
smurfenpoppetje. Ik had de schitte
rende eer om als nieuweling een “ba
bysmurf” te krijgen. Een heel leuke
geste en een mooie weergave van de
goede sfeer in deze groep. Nadat
langzaam aan iedereen zijn bed op

zocht, zelf om 23.00 uur ook maar gevolgd. Half drie kwam
anders wel heel erg dichtbij.

De UNIFIL Wandelgroep op de 7-heuvelenweg (foto: Hidde Joustra)

Na enkele uurtjes gerust te hebben klonk een luid trompetge
schal “Reveille”. Direct stond ik naast mijn bed en begon mij
aan te kleden. Gelijktijdig volgden ook anderen dit voorbeeld.
Vreemd was dat de lichten in de tent nog niet aan waren. Na
enkele minuten begonnen sommigen door te krijgen dat er iets
niet klopte. Na op het horloge te hebben gekeken kwamen we
tot de conclusie dat het pas iets over half twee was en dat het
trompetgeschal niet het befaamde Wake Up Call liedje was.
Maar goed, zo waren we in ieder geval op tijd om ons om kwart
over drie op te stellen. Aldus gebeurde en na controle en een
klein toespraakje van Paul van der Smitte en Frans-wim Smits
zetten we ons de eerste tweehonderd meter in beweging.
Hier mochten we, naar bleek elke morgen, eerst luisteren naar
allerlei anekdotes en feiten over het tweede wereldoorlog
verleden van de route van de dag. Persoonlijk denk ik dat het
zeer interessante informatie was, maar niet een half uur lang
op dit tijdstip voor vertrek.
 
Dag 1
We vertrokken met bij de poort van Heumensoord eerst een
defilé. Tijdig gaf de Detco het bevel ‘hoofd rechts’ en marcheer-

den wij langs het podium met hoogwaardigheidsbekleders. Na
nog geen kwartier onderweg te zijn begon het te regenen. Net
niet voldoende om de regenkleding aan te trekken maar wel
om nat te worden. Gelukkig duurde het niet lang en was de
temperatuur lekker. Een half uurtje verder was ik weer opge
droogd en hebben we de verdere dagen geen druppel meer
onderweg gehad. Op de route zijn op diverse plekken militaire
verzorgings/rust plaatsen ingericht waar we gemiddeld een
half uurtje rust nemen. Daar tussen in hebben onze twee ver
zorgers hier en daar een kleine rustplek ingericht. Hier stopten
we tien minuten om even wat te rusten of verzorging te krijgen.

De vaste UNIFIL verzorgers Theo Blinderman en Henk Schoenmakers
onder de poort van Kamp Heumensoord.

Deze dag wordt me al snel duidelijk welk ongelofelijk veel werk
onze twee verzorgers, Theo Blinderman en Henk Schoenma
kers, verzetten. Alles wordt voor ons geregeld en ons aange
reikt. Niets is deze twee teveel. Zeker deze eerste dag voelde ik
me wat beschaamd om hen iets te vragen. Terwijl wij neer
ploften op een stoel of even gestrekt gingen, renden zij in het
rond om eten en drinken naar iedereen te brengen. Rond twee
uur arriveerden we weer op het kampement. Helaas hadden
we deze eerste dag al een uitvaller om medische redenen.
Zelf had ik, na het uitrekken van mijn kisten, geen blaren of
blessures opgelopen. Rond kijkend over het kampement en in
de eetzaal kon dat niet van iedereen gezegd worden.
 
Dag 2
Dit keer wakker geworden van de Wake Up Call. Half drie en de
gehele procedure van opstellen en verhaaltjes herhaalde zich.
We startten dit keer vooraan in het Nederlandse Detachement.
We mochten als eerste langs het podium defileren.
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We kregen het commando “voorwaarts” en na enkele meters
kwamen we aan bij het defileerpunt. Luid klonk het commando
van de Detco: “Hoofd der colonne .... rechts” Of het nu kwam
door onze reacties of dat hij zelf door had dat er iets niet
klopte, maar snel volgde de correctie “Hoofd rechts”. Op het
podium had men alles gelukkig goed mee gekregen dankzij de
luide stem van onze Detco. Lachend salueerde men ons in stijl.
Na deze dag de nodige kilometers weer te hebben afgelegd
prees ik me zelf weer gelukkig om na aankomst te kunnen
constateren wederom geen blaren of blessures te hebben
opgelopen. Ook de twee volgende dagen bleef dit het geval.
Kwestie van training, uitrusting of gewoon beginnergeluk? Wel
ook deze tweede dag een uitvaller.
 
Dag 3
De Zeven Heuvelenweg - Ondanks dat deze dag mijn benen
en voeten pijn begonnen te doen, viel deze dag met de diver
se klimmetjes erg mee. In mijn trainingsprogramma had ik twee
weekenden met tochten in de Ardennen op genomen. Daarbij
vergeleken is de Zevenheuvelenweg eigenlijk maar een peu
lenschil. Toch hadden we een uitvaller, wat het uiteindelijke
aantal op drie bracht.
 
Dag 4
De langste dag met ruim 47 kilometer. Het vertrek was daarom
een uurtje vroeger dan de andere dagen. Toch merkte ik weinig
van deze extra kilometers. De eerste drie dagen stonden er
ongelofelijk veel mensen langs de route om ons aan te moedi
gen en te voorzien (overladen) met snoep, fruit, snacks, zoutjes,
drinken en ga zo maar door. Allemaal hartelijk aangeboden.

Het detachement nadert op dag 4 van de 4daagse in Cuijk de jaarlijkse
pontonbrug van de Genie: het zit er bijna op!

Hans van Lent (rechts) met Hennie Berendsen in Nijmegen met de
welverdiende gladiolen

Soms was het zelfs een beetje sneu om over te slaan als langs
de kant van het parcours een dreumes beteuterd staat te kijken
als je niets uit haar bakje pakt. Maar wat een schitterende erva
ring. Deze laatste dag leek het wel of heel Nederland langs de
kant stond. Eén groot feest met muziek en zingende, klappen
de en feliciterende mensen. Hierdoor word je “gedragen” naar
de Wedren en vergeet je je vermoeidheid en pijn. De laatste
stop voor de militairen is op Charlemagne aan het begin van
de Via Gladiola.
Hier werd ik opgewacht door mijn echtgenote, mijn dochters
en één van mijn kleindochters. Eerlijk gezegd, ook door de

vermoeidheid, gaf dit me een brok in mijn keel. De laatste 5
kilometers naar de Wedren liepen we met een muziekkorps
voor ons. Op de Via Gladiola was het “gekkenhuis” compleet.
Tot op de daken van de huizen stonden de mensen ons aan te
moedigen. Wat een indrukwekkend geheel.
 
Na het overschrijden van de Wedren zat het er op. Ik had het
gedaan. Met bussen werden we naar het Kampement terug
gebracht. Snel de spullen pakken en de tent netjes opruimen.
Voor vertrek naar huis verzamelden we ons en kregen, allen
met een persoonlijk woord van Frans-wim, onze medaille in
volgorde van aantal keren gelopen. Zelf mocht ik dus als eerste
hem ontvangen. De meeste hebben hem al meerdere malen
uitgelopen. André echter spant de kroon met 37 keer (!).
 
De 4daagse ervaring 
Het lopen van de 4-Daagse is een ervaring, die ik niet had willen
missen. Het publiek, dat je “draagt over het parcours”. De groep,
met een ongelofelijke saamhorigheid, kameraadschap en
humor. De twee verzorgers, die onmisbaar zijn om het te
kunnen volbrengen. Frans-wim en Paul, die alles voor ons re
gelen. Uiteindelijk hoefde ik zelf “alleen maar” de kilometers te
lopen.

Naschrift redactie
De UNIFIL Wandelgroep heeft door de jaren UNIFIL en (haar)
veteranen op de kaart gezet, bij de organisatie en het grote
publiek. Ook uw redacteur heeft de 4daagse gelopen, samen
met 2 andere Unifillers in het detachement van de Dutch Mili
tary Veterans. Er liepen nog meer Libanonveteranen de
4daagse, individueel of in verband van het Veteraneninstituut.
Leuk om steeds die blauwe baretten tegen te komen. Langs de
route stonden ter aanmoediging ook veel Unifillers en andere
veteranen. Een warm welkom !
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(advertentie)

Veteranendag Kmar in teken van UNIFIL Libanon
Op vrijdag 2 oktober houdt de Koninklijke Marechaussee haar 16e Veteranendag KMar op de Koning Willem III-kazerne in
Apeldoorn. Veteranen, jong en oud, beroeps of dienstplichtig, actief dienend of post-actief zijn welkom.

Thema
De projectorganisatie heeft aan dit samenzijn het thema ’30 jaar
Libanon’ meegegeven. In november 1985 kwam de laatste Ne
derlandse militair uit Libanon terug, waar Nederland vanaf 1979
deel uitmaakte van UNIFIL (United Nations Interim Force In
Lebanon). KMar-personeel verrichtte er militaire politiediensten
vanuit de Brigade KMar in Haris of was geplaatst bij de ‘Military
Police Company’ (MP-Coy) van het UN-hoofdkwartier in Naqou
ra. Op deze vrijdag zijn enkelen gekleed in het gevechtspak van
toen en komt de Nederlandse UNIFIL Vereniging met UN-voer
tuig(-en) en een Libanon-checkpoint.
 
Acte de presence geven: het Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee, ruiters, brigade buitenlandmissies, re-anactors
en vele anderen. Centraal staat: elkaar ontmoeten en de vetera
nenbanden aanhalen of verstevigen.
 
Aanmelden
In veteranenblad Checkpoint van juli/augustus stond vermeld hoe aan te melden. Men kan zich digitaal aanmelden via Mijn Vi
of via de website www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen. Wanneer u niet beschikt over internet kunt u ook bellen
naar het Vi op telefoonnummer: 088-3340050. Veteranen in actieve dienst melden zich via de mail op veteranendag.kmar@min
def.nl. In september ontvangt men het programmaboekje dat tevens dienst doet als toegangsbewijs. Er is busvervoer geregeld
van en naar het station NS, zo ook consumptiebonnen en een herinneringsbon. Meer informatie? Ow Ari Buikema 06-20630242.
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Eén van ons - Unifillers met een passie - Veterans Broadcast 
 
In deze editie van de Dubbel Vier laten we aan het woord Jan Willem Waitz, in 1983 uitgezonden naar Libanon. Desgevraagd
heeft hij zijn Libanonervaringen beschreven en daarnaast verteld over zijn passie, de Veterans Broadcast, radio en later TV door
en voor veteranen. Hieronder het verhaal van Jan Willem en zijn Veterans Broadcast.
 
Meer dan 32 jaar geleden ging ik trots de dienst in, na gekeurd te zijn tijdens een verplichte medische keuring in Amsterdam op
mijn 18e levensjaar. Mijn vader is marine officier geweest en mijn oom overste bij de mariniers, dus de link richting marine /
mariniers zou logisch zijn. Echter getriggerd door van het Korps Commandotroepen werd ik hiervoor medisch goedgekeurd. Ik
vond dat wel een mooie eenheid. Ik dacht: “als ik wat ga doen, dan maar vol erin”. En zo geschiedde, ik meldde mij aan bij het
KCT (lichting 82/05) en werd al snel ontgroend voor de VO . Ik was supergemotiveerd , was razendsnel, zei men en doorliep de
VO al snel met succes. Daarna de ECO (Elementiaire Commando Opleiding)  in, ook weer supergemotiveerd als cursist. Ik had al
mijn maten leren kennen  en waren een hechter team aan het worden. Met trots droeg ik in de weekenden mijn uniform en werd
toen al vreemd aangekeken op mijn tenue...zal er wel agressief uitgezien hebben denk ik, we waren allemaal kaalgeschoren,
heel moe en kort lontje na zo’n ECO week. Om een lang verhaal kort te maken, heb ik de ECO kunnen meemaken tot aan de 7e
week. Iedere week vielen er wel mensen af op medische of psychische gronden. Ik kreeg een scheenbeenvliesontsteking, waar
ik stevig van baalde. Vermoedelijk doordat ik waarschijnlijk te zwaar belast was. Ik moest het gewoon accepteren, kon niet meer
lopen en de hersteltijd was meer dan drie dagen. Dan kon je kiezen: of over doen, waar geen gelegenheid meer voor was en dus
zou ik met een latere lichting mee moeten doen of overplaatsing naar een andere landmacht eenheid. 

Het was in de periode dat de UNIFIL missie speelde en het leek
mij een mooie missie om aan deel te nemen. Alhoewel mijn
instructeurs mij liever niet kwijt waren , besloot ik toch om
uitgezonden te worden naar Libanon. Snel daarna kwam ik
terecht in Assen, nadat de commandant van het KCT contact
opnam met het 44ste Painfbat, en werd onze toenmalige kapi
tein Peter van Uhm persoonlijk ingelicht over mij. Het leuke is,
dat hij mij na 32 jaar vertelde, dat het KCT hem gemeld had dat
ze een hele goeie aan mij zouden hebben. Ik was natuurlijk wel
topfit, nadat ik behoorlijk al wat had meegemaakt. 

In Assen werd ik ingedeeld bij het 1e peloton van de A-Cie. Een
mooi en gemotiveerd peloton, waar ik kennismaakte met de
andere soldaten en al snel maatjes werd met een aantal man.
Voor mij was de missie om naar Libanon uitgezonden te wor
den heel belangrijk, omdat ik iets bijzonders wilde en de uit
zending mee wilde maken. Ook is en was Libanon Franstalig
en mijn moedertaal was het Frans, omdat ik tien jaar als kind in
Ivoorkust had gewoond. Dus ook een pre, maar niet iedereen
van de leiding was zich hier van bewust, dat ik ook zou kunnen
tolken. 
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Jan Willem Waitz in de studio van Radio Dutchbatt, Haris, 1983

In maart 1983 begon mijn uitzending naar Libanon, en ik ervoer
het als spannend. Als jonge vent was je natuurlijk supergemo
tiveerd en ik wilde graag actie, de hulp aan de bevolking, maar
ook de beleving meemaken van het middle east conflict. Ik
werd in Libanon bevorderd tot soldaat 1. Achteraf gezien had
ik met mijn HAVO meer kunnen bereiken wellicht, maar ja, je
ging gewoon op voor je nummer, dus als soldaat.
 
Ik heb zelf mijn uitzending als veelzijdig en nuttig ondervon
den, met een aantal meegemaakte acties als FMR lid. We wer
den zo nu en dan opgetrommeld met de luit om ons te begeven
naar de probleemgebieden. Ik ben blij dat ik als soldaat als
Dutchbatter gediend heb in Libanon. Het was een bijzondere
tijd en heb er veel vrienden gemaakt. Af en toe mocht je
zwemmen als uitje of radio maken als DJ. Dat laatste sprak mij
ook erg aan. Muziek draaien voor de boys was een leuke bezig
heid. Muziek was er namelijk plenty te krijgen. Als ik naar Haris
ging, kocht ik weer een pukkel vol met cassettebandjes. En nam
het materiaal mee naar de radiozender.

Ik ben geplaatst na mijn aankomst op post 7.12 (Risknaniya) en
later op post 7.13 (Scribbin). Daarnaast heb ik ingevallen op
post 7.26 (MazraÁl Mushrif). Verder ook ingezet in Charlie ge
bied aan de roadblocks, 7.1 (Al Bayyadah) en in Tyre. Goede
herinneringen en minder goede herinneringen aan de UNIFIL
uitzending overgehouden destijds. 
 
Het was een prachtige tijd die ik nooit had willen missen en met
trots gediend. Maar herinner mij ook de frustraties dat we vaak
niet in mochten grijpen, iets wat iedere Dutchbatter wel be
grijpt...  Ik heb hier nog een brief liggen, gericht aan mijn ou
ders, waar ik beschrijf dat ik tijdens een patrouille bijvoorbeeld
geschreeuw hoorde met mijn team. Ik mocht toevallig op dat
moment patrouillecommandant zijn. Zo gemotiveerd waren
we, dat we zo snel als mogelijk naar het dorp renden, waar net
mannen uit hun huizen werden meegenomen. Die werden
door de IDF meegenomen en dan de schreeuwende vrouwen
die achter de voertuigen aanrenden...en wij konden niets doen
dan rapporteren. Maar goed, er was veel PLO in het gebied en
je wist ook niet wie nou je kon vertrouwen in het gebied.
 
Waar je je ook bevond, het was altijd anders. Bij de Fiji’s was het
vaak dikke pret, maar wij waren heel plichtsbewust en haalden
geen geintjes uit met de bevolking. Wel vonden we een wa
penopslag achter de huizen in volgens mij Scribbin ...wat een
hele spannende ervaring was om een wapenopslag van de PLO

te hebben gevonden. Wij voerden handmatig alle raketten van
Chinese makelij af en droegen het over. 
 
Winkeliers, waar we een goede band mee hadden in de dorpen
waren heel prettig. Toch moest je je altijd wel realiseren, dat er
ook mensen waren die gewoon wapens verstopten. Net zoals
de vele wapens die via de roadblocks zijn binnengekomen
onder bedreiging. Op het roadblock van 7.13 B stond je oog in
oog met de Haddad post, waar altijd 1 man aanwezig was voor
de postbezetting. Het was een belangrijke aanvoerroute.

 
Verder heb ik helaas van zeer nabij het schietincident meege
maakt op 7.13 B  op 5 oktober 1983. We draaiden nachtdienst
tussen 24.00 uur en 12.00 uur. Een voor mij appeltje eitje dienst,
omdat ik 7.13 regelmatig draaide en wist wat mij te doen
stond. Echter was er ook een nieuwe jongen, die bij ons zijn
eerste dienst bij ons op het roadblock kwam draaien als
boordschutter, Jan Hoiting. Een aardige jongen , die nog wat
onervaren overkwam, en nog maar 4 maanden in Libanon was.
Ik stond dichtbij de YP, en zoals het iedere nacht verging,
spraken we veel over voetbal ,vrouwen, auto’s, van alles...
Ik heb toen echt uren met Jan gesproken en onder de sterren
onze dienst gedraaid. De nachten waren namelijk prachtig,
genoeg verlichting in de basis. Wij staken wel vaker een olie

25



drum in de fik, dat de nodige schorpioenen aantrok. Af en toe
moest je die weer eens plattrappen.  We maakten onze eigen
pannenkoeken, gemaakt van Libanese (geiten) melk en brood
, die wij maakten met een eitje en suiker.
In ieder geval gebeurde het onmogelijke net voor beëindigen
van onze roadblock dienst.... door een  schietincident op ons
roadblock, werd Jan getroffen door kogels van een UZI. Ik ben
direct nadat Jan geraakt werd op de YP geklommen, maar
constateerde dat het al te laat was. Het hele incident gebeurde
in een split second en iedereen was uiteraard in paniek. In ieder
geval een traumatische ervaring die mij bij is gebleven en voor
de rest van mijn leven bij mij blijft. Als een van de dragers van
Jan destijds ging het je ook niet in de kouwe kleren zitten. 
 
Ik heb geen hulp gekregen na het voorval, alleen ben ik ge
hoord en werd daarna opgevangen door wat van mijn maten
in het kamp van 7.13. Ben geloof ik nog één of twee dagen naar
Israel geweest en ben snel erna gewoon weer doorgegaan met
diensten draaien, want we gingen bijna weg uit Libanon. Ik heb
geen humanist of aalmoezenier gezien. Wel vijf jaar na Libanon
opgeroepen om mij te melden in het Centraal Militair Hospitaal
in Utrecht, waar ik mijn verhaal heb gehouden. Ik was alweer
vijf jaar als burger aan het werk en wilde niet een stempel (gek)
op mijn voorhoofd hebben. 
Eigenlijk niks meer gehoord nadien. Ook niet verder opgeroe
pen om contact te krijgen met de ouders van Jan, wat ik ach
teraf eigenlijk not done vindt. Nu ben ik erachter gekomen dat
zijn moeder dat wel degelijk op prijs gesteld zou hebben. Toch
een beetje een domper.

Enfin, ik heb al met al een hele goede tijd gehad in Libanon, en
had het nooit willen missen. Ondanks dit incident was het een
van mijn mooiste ervaringen en begrijp ik beter de missies van
nu. 
Ben nog steeds een grote patriot van onze natie en trots op
onze krijgsmacht. Met alle risico’s vandien doe je als militair,
wat je hebt geleerd en we hebben nu een professioneel leger
van goed getrainde mensen . 
Toen waren wij dienstplichtig, en ben ik blij dat ik dat heb
mogen meemaken. Het zou goed zijn, als er ooit financiële
ruimte komt, om weer een dienstplichtig leger in te voeren, als
we een tekort aan personeel krijgen. Maar dat is weer een ander
verhaal. 
 
Ik ben in ieder geval vorig jaar na het ontvangen van de vete
ranenpas actief geworden als veteraan, en heb na de uitnodi
ging van de UNIFIL reünie vorig jaar in oktober, weer contact
gekregen met wat goede maten uit deze periode. Met alle al
bums erbij en 32 jaar later is het vuurtje weer gaan branden...
 bij het spelen van de ‘last post’ op dit evenement gingen de
rillingen mij weer door het lijf en merkte dat ik met een onver
werkte ervaring nog zat en voelde mij erg goed tussen de
mannen van toen. Heb vorig jaar met mijn maatje het graf
bezocht van Jan Hoiting in Groningen, de ‘last post’ gedaan en
een veteranenspeld achtergelaten bij zijn graf als eerbetoon.
Ik woon er zelf niet ver vandaan.
 
Aanleiding voor mij om samen met een goede maar een reünie
te organiseren voor ons peloton (van wat we hebben kunnen
vinden). We hebben het 44e Painfbat in Havelte bereid gevon
den om onze reünie op 6 juni (D-Day) te kunnen houden in het

bijzijn van onze commandanten. Voor ons allemaal de beste
verwerking, denk ik, en door erover te spreken met de mannen
van toen, merkte ik dat je de kameraadschap met elkaar nooit
verloren bent en dat een half woord al genoeg is om elkaar in
elkaars ervaringen te steunen. Iedereen had wel wat meege
maakt. Verwerking kan ook zo, het heeft mij in ieder geval goed
gedaan en heb het goed een plek kunnen geven. 
Het blijft altijd bij mij. Een DIG heb ik niet gekregen, wat ook
van mij niet had gehoeven. Ik sta verder sterk in mijn schoenen.
Echter, een andere vorm van waardering was mooi geweest
....... en dan nu eindelijk de waardering, het Draaginsigne No
belprijs van de vrede! Toch een mooie erkenning, waar ik veel
waarde aan hecht. 
 
De aanleiding voor mij om iets te gaan doen voor de veteraan
werd eigenlijk getriggerd na mijn bezoek aan het graf van Jan
Hoiting. Ik wil me inzetten binnen de krijgsmacht en politie via
een nieuw concept, een online Veteranenstation. Op het ge
bied, wat ik ooit als hobby met passie deed: het maken van
radio (en in de toekomst TV) voor elkaar als veteraan. Iedereen
heeft een verhaal, een bijzondere ervaring en heel veel mannen
en vrouwen zijn op uitzending (geweest). Ik ben in het verleden
als directeur van een Audio Visueel bedrijf werkzaam geweest
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en wilde mijn expertise en passie graag voor de veteraan op
pakken. 
 
In Amerika zijn er al decennia veteranenstations, nu is de tijd
rijp voor een nationaal veteranenstation, namelijk Veterans
broadcast, de veteranenomroep van Nederland voor en door
veteranen. Maar ook voor de burger en militairen, die in kunnen
tunen en meeluisteren naar de uitzendingen op de radio en
live stream video op termijn. Op dit moment zend ik nog uit via
een podcast op facebook, www.facebook.com/veteransbroad
cast en www.veteransbroadcast.com (website).
 
Ik ben druk bezig met allemaal veteranenorganisaties en De
fensie om draagvlak te creëren. Dat lukt al aardig, Eind juni heb
ik de facebookpagina online gezet en heb ik inmiddels meer
dan 3000 enthousiaste reacties. Dat is natuurlijk leuk, maar het
moeten er uiteindelijk heel veel meer worden. Die gaan intunen
 vanuit de missiegebieden en vanuit Nederland, om als zender
contact met elkaar te hebben. Informatief, maar ook met veel
entertainment, muziek en verhalen en interviews op locatie in
missiegebied en in Nederland met elkaar te delen. 

 
Met andere woorden, een eigen zender voor ons allemaal, ook
omdat het ons allemaal aangaat als samenleving. Het respect
en begrip te tonen voor het werk, wat onze veteranen doen of
gedaan hebben tijdens of na hun missies. Iedere uitzending is
weer anders en uniek, en het is goed dat we ervan leren, goed
voorbereid te zijn. Daarom moeten we de ervaringen delen en
blijven waarderen als samenleving. Het werk is niet voor ieder
een tenslotte geschikt en is vaak risicovol. Gelukkig kunnen we
trots zijn op onze mensen binnen Defensie, die hun stinkende
best doen om te doen wat ze kunnen om de hulp te bieden die
nodig is.
Daarom hoop ik met jullie allemaal van Veteransbroadcast te
kunnen gaan  genieten en dat we de zender verder gaan uit
bouwen in de toekomst. Als station manager zal ik mij er 100 %
voor inzetten om het een professionele zender te laten worden
en dat er aandacht komt en blijft voor al onze uitzendingen
naar verschillende oorlogsgebieden. 
En vooral als Unifiller ben ik er trots op als UNIFILLER te hebben
gediend en wil daarom graag ook jullie verhalen delen straks
op de zender .

Voorlopig zal Veteransbroadcast uitzenden dagelijks op de
podcast op Facebook en zal ik via Radio Westerkwartier (www.
rwkfm.nl) iedere vrijdag tussen 20.00 en 21.00 uur uitzenden,
totdat de zender een eigen studio kan gaan betrekken. Ik be
nadruk dat dit initiatief niet een eendagsvlieg is, want er komt
veel bij kijken om het professioneel op te zetten. Daarom
communiceer ik ook veel met Defensie. Uiteraard is alle support
welkom om de zender te steunen. Je kan sowieso ons bellen
op de vrijdag in de studio of ons berichten sturen via de     
Facebookpagina.

We hebben straks hulp nodig op:
 
- ICT gebied
- het kunnen werken aan de website en het kunnen helpen
bouwen ervan
- redactioneel/inhoudelijk (teksten plaatsen en de website en
facebookpagina onderhouden) 
- technische ervaring om als schakeltechnicus te kunnen hel
pen (mensen met enige technische radio ervaring op digitale
mixers)
- presentatie ervaring etc
 
Uiteraard zal er straks een format uitkomen met een goede
programmering, die ook via de website te zien zal zijn om alle
events, programma’s etc  te kunnen volgen. Dit moet allemaal
opgebouwd gaan worden. 
 
Als we zover zijn, bericht ik jullie hoe jullie ons kunnen steunen.
Want nogmaals, het is voor elkaar en door elkaar. Dus steun
zowel als lidmaatschap en het bijdragen in operationele zijn
zal van harte welkom zijn tegen die tijd. Blijf betrokken bij ons
initiatief en deel ons verder en like it, zodat we sneller de zender
kunnen opzetten. 
Er is nog veel meer te vertellen, maar dat zal ik ook via de uit
zendingen en latere interviews proberen te doen. 
 
Jan Willem Waitz 
UNIFIL-Dutchbatt
1 e peloton-A-Cie
 
www.facebook.com/veteransbroadcast
www.veteransbroadcast.com
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Monuta team bijzondere uitvaarten
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.
Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

“ Erkenning en waardering staan 
voorop bij onze dienstverlening”
Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets 
terug doen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom 
ont wikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere 
verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen 
die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van 
Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden 
zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

(advertentie)

Dan snij ik het vlees wel
Twintig jaar na de val van Srebrenica, speelt Saskia Driessen een indringende en
ontroerende solo over opgroeien met een vader die wordt uitgezonden op vredes
missies. Gewapend met een paar kapot gescheurde verhuisdozen en killer hits uit de
jaren ’90 vertelt Saskia het verhaal van de achterblijvers. De tekst schreef ze samen
met ex-militair Barry Hofstede.
 
De vader van Saskia is beroepsmilitair. Zo lang ze zich kan herinneren was hij veel
van huis ‘om mensen te helpen’. Het aldoor afscheid nemen, het missen, de zorgen
tijdens een uitzending en de verwarring na thuiskomst heeft een grote stempel op
het gezin gedrukt. Als kind vluchtte Saskia in haar fantasiewereld, als puber was ze
boos en als volwassene ging ze naar Sarajevo. Om ‘te zien wat hij had gezien’. Als ze
in Sarajevo een man ontmoet die de oorlog in een concentratiekamp heeft doorge
bracht, kan ze niet anders dan zich schamen. Schamen, omdat ze enkel met haar
eigen drama bezig is. Maar het is wel háár drama. En dat heeft ook bestaansrecht. Dan
snij ik het vlees wel is het verhaal van het thuisfront. Een verhaal over afscheid nemen,
sterk zijn en trouw blijven. Aan jezelf , je familie en –natuurlijk- het vaderland.
 
Saskia Driessen (1981) is theatermaker en actrice. Ze studeerde aan de Toneelacade
mie Maastricht en was o.a. te zien in voorstellingen van het Grand Theatre, het
Veemtheater en MAAStd.
Barry Hofstede (1972), diende in 1993 als dienstplichtig militair in Bosnië, waarna hij
tien jaar nodig had om die periode enigszins een plek te geven. Sinds 2002 is hij to
neelschrijver. Barry schreef Dan snij ik het vlees wel op basis van interviews met
Saskia.
 
Speeldata en tickets:
 
Dan snij ik het vlees wel speelt van 8 t/m 11 september in het Ostade A'dam in het
kader van het Amsterdam Fringe Festival.
Voor meer info en tickets: www.amsterdamfringefestival.nl
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Column
 
Even voorstellen: Albert van Keimpema, onze nieuwe columnist.
 
De redactie van dubbel Vier heeft mij gevraagd om elk nummer een bijdrage te leveren. Dat verzoek willig ik graag in. Ik ben
maatschappelijk en militair geëngageerd, en ik heb ik Libanon gediend, van maart tot juni 1979. Met schrijven heb ik altijd de
kost moeten verdienen. In Libanon leverde ik wel eens een bijdrage aan het vakblad. Met voetbalverslagen had ik vanaf mijn
zeventiende al journalistieke ervaring opgedaan. In 1980 werd ik redacteur van het Sneeker Nieuwsblad. Later heb ik via een
persbureau geschreven voor o.a. Het Vrije Volk, Het Parool en Nieuwsblad van het Noorden. In 1985 werd ik correspondent voor
De Telegraaf. Sinds 2003 heb ik een eigen blad: het Fries Journaal. Verder doe ik bedrijfsjournalistiek en schrijf ik boeken. In Li
banon was ik waterwagenchauffeur en was ik ingedeeld bij de Delta-compagnie in Haris.
 

Veteraan
 
Lange tijd heb ik niet geweten dat ik een veteraan ben. Uiter
aard wist ik wel wat een veteraan is, maar ik associeerde het
begrip met oorlog. Het woord veteraan werd in militair verband
altijd gekoppeld aan oorlog, oorlogsveteraan dus. Een gewone
veteraan was voor mij iemand die op zondagochtend met oude
knarren tegen een bal trapte. Je zag er niet naar uit om zo’n
veteraan te zijn. Dat stelde ik liever een poos uit. Veel belang
stelling was er jarenlang niet voor veteranen; voor de mensen
die een militaire (vredes)missie hadden vervuld. En zo kon het
dus gebeuren dat ik heel lang een ‘slapende veteraan’ ben
geweest. Ik werd pas wakker geschud toen een jaar of tien
geleden reünies voor veteranen werden gehouden, dat er in
de media aandacht aan werd geschonken. Mede voortgevloeid
uit het feit dat er steeds meer veteranen waren bijgekomen. De
macht van het getal begon te tellen.
 
Ik maakte deel uit van de eerste lichting UNIFIL-militairen. Begin
1979 vertrokken wij met een bataljon van een man of 800 naar
Libanon. Toentertijd was het bijzonder dat Nederland deelnam
aan een missie om de elkaar bestokende partijen in Libanon en
Israël uit elkaar te houden en de controle te behouden over een
bufferzone in het zuiden van Libanon. De laatste keren dat
Nederlandse militairen operationeel waren ingezet was tijdens
de politionele acties in Indonesië (1947-1950), in Korea en in
1958 in Nieuw-Guinea. We waren bijna vergeten dat ons leger
meer kon dan alleen maar oefenen. Dat Nederland ging deel
nemen aan Unifil was groot nieuws. Dagelijks berichtten de
media over de situatie in Libanon, de taak van Nederland, onze
inzet en het wel en wee van onze soldaten.

 
Toen er in 1985 een einde kwam aan de Nederlandse inbreng
werd het allengs rustig. De media-aandacht was al flink geslon
ken en terugkijken deden we niet. Ik had daar ook niet veel
behoefte aan. En met mij veel collega’s, denk ik. Een militaire
operatie staat zo ver af van het dagelijks leven, dat veel mensen
zich er geen voorstelling van kunnen maken. De Libanon-erva
ring deel je dan niet gauw met anderen, want je mist de her
kenning en de invoeling. Contact met oude kameraden onder
hield ik niet, hoewel ik uit verslagen begrijp dat veel Libanon-
gangers aan hun avontuur vriendschappen voor het leven
hebben overgehouden. Maar ik ben sociaal te druk om de
steeds vollere bagage van het verleden met me mee te slepen.
Wel merkte ik op een reünie van mijn compagnie dat er een
onderlinge band was gesmeed. Het was goed om sergeant
Ruud Bakker weer te treffen en te vernemen wat voor toege
wijde en soepel opererende dienstpik hij was en is gebleven.
 
Na de missies in onder meer Bosnië, Afghanistan en Mali begon
Nederland internationaal mee te tellen. Vredesmissies zijn niet
altijd een succes, maar de intentie – een bijdrage leveren aan
het realiseren van vrede – is en blijft nobel. Letterlijk en figuur
lijk, want de inzet van UNIFIL werd beloond met de Nobelprijs
voor de vrede. In mijn ogen een wel heel groot eerbetoon. We
deden ‘gewoon’ ons werk. Ik zag Libanon als een diensttijd op
locatie, een mooie vakantie en een dubbel soldij. Wat wou een
jongen van 19 nog meer? Er werd zelfstandigheid en verant
woordelijkheid van je verlangd, op het poetsen van schoenen
werd minder gelet. Helemaal in mijn straatje. Dat had de
commandant van het 11e Geniebataljon goed gezien. Hij zei
na een weekend site-wacht in Havelte tegen mij: “Van Keimpe
ma, dat is wat voor jou.”
 
Nu ik deze aanloop heb geschreven begint Libanon voor mij te
herleven. Genoeg stof voor een hele serie columns.  
 
Albert van Keimpema
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Een mooie foto, een foto die bekend kan voorkomen en eigenlijk ook ruim dertig jaar geleden gemaakt zou kunnen zijn.... Een UNIFIL patrouille
per Armoured Car in Zuid-Libanon, 2015. (Foto UNIFIL PIO)

70 jaar Verenigde Naties
 
24 oktober is de verjaardag van de Verenigde Naties. De VN werd door 51 landen
opgericht op deze dag in 1945 als direct gevolg van de Tweede Wereldoorlog.
Nederland maakt vanaf het begin deel uit van de VN. Tegenwoordig zijn bijna alle
landen op de wereld lid van de VN; per heden 193 landen.
Dit jaar staat in het teken van de 70ste verjaardag van de VN. Naast de UN Peacekee
ping Forces, zoals UNIFIL toen en nu en waar ons land nu aan deelneemt in Mali, kent
de VN vele werkvelden. De bekendste zijn UNICEF (kinderen) en de UNHCR (vluchte
lingen).
Over de rol en het werk van de VN heeft iedereen wel een mening, United Nothing
wordt ook wel eens gehoord. De recente bemoeienis van een commissie van de VN
met de Nederlandse Sinterklaas traditie heeft de nodige wenkbrauwen hier doen
fronsen. Hebben ze niks beters te doen, nu er zoveel vluchtelingen op de wereld zijn,
er diverse brandhaarden zijn en we dagelijks allerlei ellende zien op TV?
 
Kijk je naar UNIFIL als missie, dan werd deze missie in 1978 opgericht met een oor
spronkelijk mandaat van een jaar. Anno 2015, 37 jaar (!) na de oprichting, zit UNIFIL
nog altijd in Zuid-Libanon. Er is sprake van een soort van gewapende vrede in Liba
non. Tot op het schrijven van dit bericht heeft deelname aan UNIFIL sinds 1978 aan
291 VN militairen het leven gekost.
Het werk van de blauwhelmen heeft in Libanon beslist erger voorkomen, toen en nu.
Oplossen konden ook wij het conflict niet. Wie het UNIFIL Press Office volgt, ziet dat
er vele goede dingen gedaan worden, zoals educatie en recent een vaccinatiepro
gramma voor geiten en schapen.
 
In Nederland wordt jaarlijks stilgestaan bij de verjaardag van de VN, dit jaar dus de
70ste verjaardag, een kroonjaar. Bij het uitkomen van deze Dubbel Vier is er nog geen
programma bekend.

Deze foto van de VN (www.un.org/UN70)
toont een Libanese boer temidden van zijn
kudde. De VN heeft juist een vaccinatiepro
gramma voor alle geiten en schapen in Libanon
afgerond, vaccinatie ter voorkoming van vee
ziektes. Op de foto UNIFIL militairen uit aan
nemelijk India met een blauwe VN tulband
(blijft een bijzonder hoofddeksel).   
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Cees van  Ingen ZH/NBr.midden 06-24167686 Ico Jongerden Overijssel 06-84426710
Cor Aalbregt Utrecht 06-12304236 Eike-Jan Koster ZH 06-40439692
Henk Baas Flev/A'dam 06-39864658 Jan Leenslag ZH 06-40500856
Wim van Beek Gelderland 06-81321886 Hans van Lent ZH/Nbr.midden 06-28295477
Gerrie van Beek-Klaij Gelderland 06-81321886 Klaas Mars Ov.west/Flev 06-51082753
Eric Bovelander Br. Zuid-Oost 06-40497583 Jos Remmen Limburg 06-24181523
Piet van Eekelen West Brab/Zlnd 06-40434536 Johannes Veltman Gelderland 06-24165879
Martin Faas ZH 06-36599826 Henk de Wit Groningen 06-31071229
Leon Heber Limburg/België 06-53893297 Klaas Zijlstra Friesland 06-18696884

Nuldelijnsondersteuning
 
Zit je verlegen om een praatje, loop je ergens tegenaan? Als veteraan, als familielid? Blijf er niet meer lopen, maar neem eens
contact op met een van onze nuldelijnshelpers. Allen zelf ook Libanonveteranen, met een opleiding tot veteranenhelper. Kijk in
onderstaande lijst voor een kameraad in je buurt.
 
Nuldelijnsondersteuning/buddy support is een project van het Veteranen Platform. Cees van Ingen is de coördinator voor de
UNIFIL Vereniging.

Veteranenloket
 
Postactieve veteranen kunnen met al hun vragen bij het loket terecht, ongeacht of het gaat over een reünie, veteranenpasfaci
liteiten, ondersteuning door vrijwilligers of (acute) zorgvragen die te maken kunnen hebben met een uitzending.
 
Het Veteranenloket is dé voordeur voor veteranen en biedt veteranen en hun relaties toegang tot de bestaande dienst- en
zorgverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds en het Veteranenplatform. Het loket is 7 dagen per week gedurende 24 uur bereikbaar. Dat kan via
www.veteranenloket.nl, telefoon (088 334 00 00) of via e-mail: info@veteranenloket.nl.

Nieuws Veteranen Platform
 
Het Veteranen Platform is bezig met opstellen van het Beleidsplan 2016-2020. Als
belangenbehartiger voor álle veteranen is het doel 'vinden, vindbaar zijn, binden en
boeien van veteranen', jong en oud. Libanonveteranen zijn inmiddels veteranen van
middelbare leeftijd. De nieuwe generaties, de groep jonge veteranen vanaf Libanon
lijkt nog niet zo toe te zijn aan binden. Daar wordt beleid op gemaakt, om deze groep
wel te binden en boeien. Herkenbaar ook vanuit de groep Libanonveteranen vinden
veteranen doorgaans een reünie met eigen pelotons- of compagniegenoten belang
rijker dan grootschalige uitzendgebonden reünies of bijeenkomsten.
 
Een klankbordgroep is bij beschikking ingesteld, die door het bestuur geraadpleegd
kan worden indien op korte termijn beslissingen genomen moeten worden over
belangrijke onderwerpen en waarvoor het uitschrijven van een Ledenvergadering
niet mogelijk of efficiënt is. Vanuit de UNIFIL Vereniging wordt ook deelgenomen
aan deze klankbordgroep.
 
Wat betreft het project Nuldelijnsondersteuning is het VP nauw betrokken geweest
bij de besluitvorming over de financiering voor de komende drie jaar. Nuldelijnson
dersteuning wordt binnen de veteranenwereld uitgebouwd. Relaties worden gelegd
met de zorgsystemen van andere beroepsgroepen. De samenwerking met gemeen
tes en maatschappelijke organisaties/instanties, die op het gebied van opvang, steun
en zorgverlening actief zijn, wordt vergroot.
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